DE JAPANSE CONVOOIEN NADEREN JAVA

Brits-Borneo en op Malakka gereed te maken voor operaties door bom-
menwerpers. De Japanse luchtmacht zou verder beschikken over twee
vliegvelden op en bij Sumatra (bij Palembang en op Banka), over twee
op Nederlands-Borneo (bij Balikpapan en Bandjermasin), over twee op
Celebes (bij Kendari en bij Makassar) en tenslotte over het pas veroverde
vliegveld op Bali.

Nog een wijziging werd in de plannen aangebracht: op Borneo was
het zo rustig gebleken dat op 16 februari besloten werd, de Sakagoetsji-
brigade die Tarakan, Balikpapan en Bandjermasin had veroverd, goed-
deels toe te voegen aan de oostelijke invasiemacht en hdir opdracht te
geven, naar Tjilatjap op te rukken. Zulks betekende dat aan het oostelijk
convooi nog 4 transportschepen werden toegevoegd.

In de Javazee verwachtte de Japanse marineleiding louter bondgenoot-
schappelijke onderzeeboten te zullen ontmoeten, geen bovenwatereen-
heden. Die marineleiding nam namelijk aan dat de Combined Striking
Force, die louter nederlagen had geleden en die, na de vooral ook op de
vliegvelden op Java gerichte aanvallen van de Japanse bommenwerpers,
in de lucht geen enkele steun van betekenis mocht verwachten, zich tijdig
uit de zeegebieden benoorden Java zou terugtrekken — het was de functie
van het in de Indische Oceaan met vier vliegkampschepen kruisende
Japanse eskader om zoveel mogelijk van die zich terugtrekkende eenhe-
den op te vangen en uit te schakelen; dat eskader voer op 26 februari de
Indische Oceaan op.

De dekkingseskaders van de invasieconvooien waren aanvankelijk
nogal zwak gehouden: zware kruisers waren er niet bij ingedeeld. Van
een aantal kleinere eenheden afgezien, bestond het westelijk dekkings-
-eskader uit twee lichte kruisers en vijftien torpedobootjagers, het ooste-
lijk dekkingseskader uit één lichte kruiser en veertien torpedobootjagers.
Na de vlootgevechten bij Bali namen Japanse verkenners evenwel nog
steeds bondgenootschappelijke bovenwatereenheden, waaronder zware
kruisers, in de Javazee waar — het gevolg was dat de Japanse vice-admiraal
Kondo, die alle marine-operaties in de Nanjo leidde, op 22 februari
besloot, de dekkingseskaders te versterken: het westelijke met vier zware
kruisers en vier torpedobootjagers, het oostelijke met twee zware krui-
sers. Die laatste twee moesten evenwel uit de buurt van Timor naar de
Javazee opstomen, een afstand van ca. 1 000 km — dat vergde uitstel van
de landingen op Java met twee dagen. Beide invasieconvooien waren
toen al naar Java onderweg; het westelijke bleef enige tijd kruisen ter
hoogte van Pontianak (West-Borneo), het oostelijke ging bij Balikpapan
{Oost-Borneo) voor anker.
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