
INEENSTORTING

Striking Fcme op is gevolgd, willen wij herhalen dat op 22 februari van
de Combined Chiefs of Staff te Washington inzake de verdediging van Java
deze algemene instructie Was uitgegaan/

'All men of fighting units for whom there are arms must continue to fight without
thought of evacuation, but air forces which can more usefully operate from bases outside
Java ... , should be withdrawn.' .

'De vlootstrijdkrachten waren in die instructie niet genoemd. Over die
vlootstrijdkrachten had, na Harts vertrek, Helfrich bevelsbevoegdheid,
eerst onder Wavell, vervolgens, na Wavells vertrek en de opheffing van
Abda-Command, onder van Starkenborgh. Voor Helfrich was het, zoals
reeds bleek, ondenkbaar dat de Koninklijke Manne de Indische wateren
zou verlaten zonder voor het behoud van Java slag te hebben geleverd,
en die zienswijze had van Starkenborgh t.ot de zijne gemaakt. Helfrich
was daarbij bevoegd, de hem door de Verenigde Staten, Engeland en
Australië ter beschikking geitelde marinestrijdkrachten voor het behoud
ván Java in te zetten - hij zou wellicht in een gewetensconflict zijn
geraakt, indien de Combined Chiefs ei Staff in hun instructie hadden
opgenomen dat niet .alleen de lucht- maar ook de zeestrijdkrachten die
nuttiger van bases buiten Java zouden kunnen opereren, teruggetrokken
moesten worden; dat hadden de Combined Chiefs evenwel niet gedaan.
Helfrich heeft, dat is duidelijk, gehandeld in de geest van de aan Wavell
verstrekte instructie. Hij had op aanvulling van die instructie kunnen
aandringen in die zin dat wat voor de luchtstrijdkrachten was bepaald,
ook voor de zeestrijdkrachten zou gelden: dat die eenheden, die nuttiger
van bases buiten Java zouden kunnen opereren, de Indische wateren
zouden mogen verlaten.

Waarom heeft Helfrich daar niet op aangedrongen?
Wij willen dat in Zijn eigen woorden weergeven.
'Ik besloot', verklaarde hij in '49 aan de Enquêtecommissie',

'de strijd op te nemen en daarbij heb ik als volgt geredeneerd: Nederlands-Indië
was het belangrijkste overzeese gebiedsdeel van het koninkrijk met zeventig
miljoen mensen van zeer verschillend ras, die onder Nederlands gezag en onder
de Nederlandse vlag tot orde en welvaart waren gebracht. Al deze onderdanen
keken in vertrouwen tot ons op, De vloot was de first line of defence - ze was voor

1 Men vindt eenzelfde betoog in deel I van zijn in '50 verschenen Memoires op de
pag.'s 84 en 182.


