
HET BESLUIT TOT DE SLAG IN DE ]AVAZEE

dit doel gebouwd en geoefend ... In 1940, toen Nederland in de oorlog werd
betrokken, had de gehele heterogene bevolking zich spontaan aan Nederlandse
zijde geschaard ... Onder deze omstandigheden was het naar mijn mening
morele plicht om te blijven en het uit te vechten, ook in de Javazee, met het
risico dat ontwijken naar de Indische Oceaan om elders in het kader der algemene
Geallieerde oorlogvoering de strijd voort te zetten, niet meer mogelijk zou zijn.
Ook in de Javazee, want het zou onlogisch en door niemand begrepen zijn dat
wij wèl vochten voordat de vijand de Javazee bereikt had, om weg te lopen zodra
hij in de Javazee kwam en het hoofdeiland, de regeringszetel en het grootste
deel der bevolking bedreigde. De bevolking zou zich pijnlijk in de steek gelaten
voelen en misschien had dit ook politieke repercussies gehad. Later, na de oorlog,
had men ons dit met recht kunnen verwijten en dat verwijt wilde ik in elk geval
ontgaan. Wij hadden geen voor de bevolking begrijpelijke argumenten kunnen
aanvoeren, dat wij niet anders konden. Ik had mij bepaald geschaamd als ik had
moeten erkennen dat de vloot vertrokken was, toen de vijand vlak voor de deur
stond, In dit belangrijke gebied van het koninkrijk, waar zeventig miljoen
onderdanen leefden, moest de vloot zich inzetten.' I

In een later verhoor door de Enquêtecommissie voegde Helfrich daar,
nog een argument aan toe:

'Uit het feit dat Java tot het uiterste moest worden verdedigd met alle op dat
ogenblik aanwezige troepen, volgde voor mij automatisch dat ik ook de zeeslag
moest aanvaarden, want indien men daarbij succes zou hebben en de Japanners
verliezen zou toebrengen, dan zou het vechten voor de troepen op Java gemak-
kelijker worden."

Wij komen aan het slot van dit deel op de waarde van deze argumenten
terug. Hier willen wij slechts weergeven wat terzake de opinie was van
Wavell, van van Starkenborgh, die formeel verantwoordelijk was voor
Helfrichs besluit, de strijd in de javazee aan te gaan, en van Doorman
die dat besluit met 'zijn Striking Force moest uitvoeren.

'Generaal Wavell', aldus Helfrich aan de Enquêtecommissie,

'vloog op 25 februari naar Colombo. Vóór zijn vertrek ... deelde [ik) de generaal
mee dat ik tot het laatste toe zou stand houden met de zeestrijdkrachten, Hij
knikte goedkeurend en zei mij dat hij hetzelfde zou doen."

Wij trekken de juistheid van de weergave van de opinie die Wavell
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