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bieden aan de Striking Force. Was het dan verantwoord de strijd met de
Japanners te zoeken? Zeker, er waren slechts twee kruisers en vier
torpedobootjagers waargenomen, maar Doorman en de overige marine-
officieren namen aan dat zich veel talrijker en veel sterker Japanse
eenheden in de buurt bevonden en dat de Japanse bommenwerpers, om
te beginnen van Kendari uit, zich overdag niet onbetuigd zouden laten.
Het leek zelfmoord om met een zo heterogeen samengesteld eskader als
de Striking Force de Japanners te lijf te gaan - was het niet verstandiger
dat de Striking Force nu verlof kreeg, op Ceylon en Australië terug te
vallen? Tegen Koenraad zei Doorman,

'dat hij zich alleengelaten voelde, nu hij moest vechten zonder vliegtuigen en
praktisch zonder verkenningsberichten. En de vloot noemde hij een opgejaagd
stuk wild. Geen officier was in drie dagen en nachten in z'n kooi geweest en met
de minderen was het nog erger.' 1

Hij besloot Helfrich op te bellen. Twintig jaar later, in '62, gaf deze
ons mondeling het volgende verslag van dit hoogst belangrijke telefoon-
gesprek:

'Doorman zei tegen mij: 'Wij hebben weinig kans.' Ik zei: 'Er is geen enkel
verkenningsbericht van een Japans vliegkampschip of van een Japans slagschip.'
Nee, hij zei iets meer, hij zei: 'Hebben we nog kans? Ik geloof maar heel weinig.
Is het dan niet beter om weg te gaan op tijd en de Geallieerden buiten Java te
helpen?'

Ik stelde daar drie argumenten tegenover: ten eerste stond het van te voren al
vast dat we in de Javazee zouden vechten, terugtrekken was onaanvaardbaar als
aanwijzing dat we in de Javazee niet zouden vechten. Ten tweede hadden de
Geallieerde vloten de versterking met het restantje vloot van ons niet nodig. Ten
derde luidden de orders uit Washington: standhouden, ook met de vloot. Ik zei:
'Dus je blijft en je vecht het uit.' Ik zei verder: 'De kans op succes is inderdaad
gering, maar hij is aanwezig."

Helfrich vroeg ook nog hoe Doorman, die in de voorafgaande tijd
voortdurend geplaagd was door buikloop, zich nu voelde. Het antwoord
was: 'Dat gaat wel.' Doorman, aldus Helfrich, 'zei tenslotte: 'Nou, dan
ga ik.' Hij zei niet dat hij het met mijn beslissing eens was'? - neen, hoe
kon Doorman dát zeggen? Hij die, anders dan Helfrich, tweemaal
persoonlijk de kracht der Japanners had ervaren (wij rekenen het zeege-
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