
DOORMAN SPREEKT MET ZIJN COMMANDANTEN

vecht bij Bali niet mee), trok de zin van het hem gegeven bevel in hoge
mate in twijfel. Maar uitvoeren zou hij het.

*

Voor de bij die uitvoering te volgen koers bestonden er twee mogelijk-
heden: Doorman kon recht in de richting van Straat Makassar varen of
hij kon voor de kust van Madoera en Oost-Java gaan kruisen. Aangezien
hij in de nacht als het ware blind zou varen en, de eerste mogelijkheid
kiezend, heel wel, zonder het te merken, het Japanse convooi op grote
afstand kon passeren, besloot hij tot de tweede mogelijkheid. Hij stelde
verder vast, welke formatie de Striking Force zou aanhouden en welke
tactiek zou worden gevolgd als men de Japanners zou ontmoeten, en riep
vervolgens laat in de middag de comrnandanten van alle tot zijn eskader
behorende eenheden bijeen in het door de marine gevorderde hoofd-
kantoor van de Algemene Nederlands-Indische Electriciteitsmaatschap-
pij. 'De commandanten',. aldus later de commandant van de 'Kortenaer',
luitenant-ter-zee eerste klasse A. Kroese,

'verschenen op de conferentie alsof het een feestelijke afternoon-tea gold, zo
correct waren zij gekleed in witte, gesteven uniformen met blinkende schouder-
bedekkingen. Oude bekenden en wapenbroeders uit vorige acties schudden elkaar
enthousiast de hand. 'Waar zit Billy op het ogenblik?' 'What about your family?'
Buiten huilden de sirenes een nieuw luchtalarm maar niemand stoorde zich er
aan ... Toen hvamen schout-bij-nacht Doorman en zijn chef van de staf,
kapitein-luitenant-ter-zee de Gelder, binnen. Het werd plotseling doodstil. De
zittenden waren opgesprongen, allen stonden in de houding. Schout-bij-nacht
Doorman keek glimlachend de kring van zijn commandanten rond en knikte
hen toe ... Toen verzocht de chef van de staf de heren plaats te nemen aan de
lange conferentietafel. Schout-bij-nacht Doorman nam het woord.

Aangezien de zeer ernstige algemene toestand aan een ieder bekend was,
behoefde hij hierover niets meer te zeggen. De Striking Forcewas door Abda-vloot
in de Javazee gehouden om volledig te worden aangewend wanneer de grote
Japanse landingsexpedities zouden loskomen. Dit moment was thans aangebro-
ken en de opvarenden van de vier nationaliteiten zouden hun plicht doen.'

Toen Doorman vervolgens de door hem bepaalde formatie uiteenzette
en toelichtte, bleek dat aan enkele van zijn schepen nogal wat mankeerde.
"Maar", zei hij toen, aldus Kroese,
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