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kapitein-luitenant-ter-zee P. B. M. van Straelen, gaf order hem onmid-
dellijk te verlaten; daarbij kon men geen enkele sloep strijken en van de
reddingsvesten (om vrijer te zijn in hun bewegingen hadden veel be-
manningsleden die vesten niet omgedaan) was slechts een deel bereik-
baar.

Nog geen twee minuten na de ‘Java’ werd ook de ‘De Ruyter’, die
vlak voor de ‘Perth’ voer, door een van de op de ‘Houston’ en de ‘Perth’
gerichte torpedo’s getroffen. Een geweldige explosie deed zich voor. ‘I
thought it would fry us’, zei later een opvarende van de ‘Perth’. ‘It was so
close you could smell burning paint and a horrible stink like burning bodies.’*
"Het was’, aldus een opvarende van de ‘De Ruyter’, een korporaal van de
mariniers, ‘alsof het schip uit het water gelicht werd. Alle lichten vielen
uit. We maakten zware slagzij en er brak brand uit op het afweerdek. De
commandant’ (kapitein-luitenant-ter-zee Lacomblé) ‘zei: ‘Nu is het af-
gelopen.”’2 Ook hij gaf opdracht, het schip te verlaten, maar pas nadat
het zijn vaart had uitgelopen. Zoveel mogelijk reddingsvlotten werden
in zee geworpen, maar van alle sloepen kon er slechts één gestreken
worden.

Wat van de ‘Java’ overgebleven was, zonk twintig minuten na de
treffer in de diepte, de brandende ‘De Ruyter’ bleef ongeveer anderhalf
uur drijven. Op de ‘Java’ had men in het geheel geen tijd om de
gewonden in veiligheid te brengen, op de ‘De Ruyter’ lukte dat met de
lichtgewonden — de zwaargewonden moest men achterlaten. Omtrent
Doormans lot bestaat geen volstrekte zekerheid maar het waarschijnlijk-
ste is dat hij aan boord van zijn vlaggeschip gebleven is en verkozen heeft
daarmee ten onder te gaan; dat deden ook zijn chef-staf de Gelder en
de commandant van de ‘De Ruyter’, Lacomblé. Om ongeveer één uur
’s nachts ging het schip plotseling hoog op en neer om vervolgens snel
onder het wateroppervlak te verdwijnen.

Twee kruisers waren over: de ‘Perth’ en de ‘Houston’. De commandant
van de ‘Perth’, oudste in rang, achtte voortzetting van de ongelijke strijd
zinloos — hij gaf order hem af te breken, waarna de twee kruisers, die
door de Japanners in het geheel niet achtervolgd werden, met hoge
snelheid naar Priok voeren. Daarheen onderweg werden zij, toen het
licht geworden was, door Japanse vliegtuigen verkend; aangevallen wer-
den zij niet.

' Ray Parkin: Out of the smoke. The story of a sail (1960), p. 240. 2 Aangehaald in
K. W. L Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeén, p. 340.

936



