
ONDERGANG VAN DE 'EXETER'

leven te blijven. Ruim veertig werden zatetdagavond laat opgepikt door
een Japanse torpedobootjager en enkele dagen later aan boord van de
'Op ten N aart' gebracht die toen verlof had gekregen, beoosten Bawean
naar drenkelingen te zoeken. Ook andere geredden van de 'De Ruyter'
kwamen op de 'Op ten Noort' terecht.

*

Op zaterdag 28 februari werd in Soerabaja met man en macht aangepakt
om de ketels van de 'Exeter' te herstellen. 's Avonds was de zware kruiser,
al kon hij maar de helft van zijn maximumsnelheid halen, weer vaarge-
reed. Om zeven uur verliet hij Soerabaja, begeleid door een oude
Amerikaanse torpedobootjager die niet aan de Slag in de Javazee had
deelgenomen, en door de enige Engelse jager die die slag had overleefd.
Ook de 'Witte de With' had opdracht, de 'Exeter' te begeleiden maar men
had bij deze Nederlandse jager de beschadigde schroefas niet kunnen
herstellen. De bedoeling was dat de 'Exeter' een grote boog zou rnaken
in de Javazee teneinde te pogen, via Straat Soenda naar Ceylon te
ontkomen.

Zondagmorgen kort na tien uur werden de 'Exeter' en zijn twee
begeleidende jagers door de twee zware Japanse kruisers verkend die de
'De Ruyter' en de 'Java' tot zinken hadden gebracht. De Japanners hadden
bijna al hurt munitie verschoten en riepen twee andere zware kruisers die
zich verder westelijk bevonden, te hulp; ook vijf Japanse torpedoboot-
jagers kwamen opdagen. Na een vuurgevecht dat bijna een uur duurde,
gingen de Japanners tottorpedo-aanvallen over - alle torpedo's misten.
Aan boord van de 'Exeter' was toen de krachtinstallatie uitgevallen,
waardoor alle zware en middelbare batterijen buiten werking waren
gesteld. De commandant die niet meer terug kon slaan, besloot zijn schip
tot zinken te brengen, liet daar het nodige toe verrichten en gaf bevel,
van boord te gaan. Even na twaalf uur zonk de 'Exeter' in de diepte - er
waren ruim zevenhonderd overlevenden die door de Japanners naar de
'Op ten Noort' werden overgebracht.

Ook de Engelse jager die zware schade had opgelopen, werd door zijn
commandant tot zinken gebracht; van dit schip werden de overlevenden
maandagochtend opgepikt door een Japanse jager.

De Amerikaanse jager zag kans in een plotseling opgekomen zware
regenbui te ontkomen; hij hoopte onder de kust van Borneo weg te
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