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komen, werd evenwel in het begin van de middag door een Japans
vliegtuig verkend en vervolgens aangevallen door twaalf bommenwer-
pers, afkomstig van het enige vliegkampschip dat van de Nanjo-vioot deel
uitmaakte en dat vrijdag door de Japanse vlootvoogd uit de buurt van
Saigon (Frans-Indo-China) was aangetrokken ter versterking van het
dekkingseskader van het westelijk invasie-convooi. Ook de Amerikaanse
jager werd door zijn commandant tot zinken gebracht. De overlevenden
dreven in hun sloepen en op hun vlotten meer dan twee etmalen in de
Javazee rond voor zij door een Japanse jager werden opgepikt.

De drie oorlogsbodems die van Soerabaja uit via Straat Soenda naar
Ceylon hadden trachten te ontkomen, waren dus alle vernietigd.

De flottieljecommandant van de vier oude Amerikaanse torpedoboot-
jagers die in de Slag in de Javazee al hun torpedo’s verschoten hadden,
had besloten een andere route te wagen: bezuiden Madoera, dan, al was
het een berucht moeilijk vaarwater, tussen Java en Bali door, en tenslotte
de Indische Oceaan over naar Australié. De vier vertrokken zaterdag-
avond, werden, na Straat Bali bekwaam gepasseerd te zijn, door drie
Japanse torpedobootjagers verkend die zij van zich af wisten te schudden,
ontsnapten als door een wonder aan de verkenningstoestellen en eenhe-
den van het bezuiden Java kruisende vliegkampschip-eskader en liepen
op woensdag 4 maart een Australische haven binnen.

Wat was het lot van de op Priok gebaseerde Striking Force?

Toen daar op woensdag 25 februari de ‘Houstorn’ en de ‘Perth’ waren
weggevaren, waren er slechts de Australische kruiser ‘Hobarf, de twee
oude Engelse kruisers ‘Danae’ en ‘Dragon’, twee oude Engelse torpedo-
bootjagers en de Nederlandse torpedobootjager ‘Evertsen’ achtergeble-
ven. Nadien had Helfrich nog overwogen of hij de ‘Hobarf en de
‘Evertsen’ aan Doormans Striking Force kon toevoegen — hij had tenslotte
gemeend dat het te riskant was, die schepen op donderdag goeddeels bij
daglicht naar de buurt van Soerabaja te laten varen. In plaats daarvan gaf
hij de zes oorlogsbodems opdracht, in de nacht van donderdag op vrijdag
opnieuw op zoek te gaan naar de Japanners.

Donderdagavond om tien uur liep de Westelijke Striking Force uit. Zij
bevond zich nog in volle zee toen het daglicht werd. In de vroegte werd
zij, varend in de richting van het westelijk invasieconvooi, door een
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