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streeks middernacht gelanceerd waren door een van de twee zware
Japanse kruisers, hadden, aldus de Japanse gegevens, lang doorlopend als
zij waren, zware sèhade toegebracht aan een aantal eigen schepen: een
Japanse mijnenveger was geëxplodeerd en van de in de Bantambaai voor
anker liggende grote transportschepen was één gezonken en waren drie
zwaar beschadigd. Ca. driehonderd Japanse militairen waren daardoor
om het leven gekomen - generaal Imamoera, die zich met zijn staf op
een van de zwaar beschadigde schepen had bevonden, was te water
geraakt en dreef drie uur lang met een zwemvest om in de met olie
bedekte golven rond. Toen hij uit zee gevist werd, bleek de radio":
installatie waarmee hij de verbinding met zijn onderbevelhebbers moest
onderhouden, onder het wateroppervlak verdwenen te zijn; dat zou hem
in de eerste dagen van de operaties op Java veellast bezorgen - met de
elders op Java gelande troepen kon hij slechts in contact blijven door
middel van briefjes die met vliegtuigen werden overgebracht.

*

Gelijk al vermeld, verliet de torpedobootjager 'Everts en' Priok op zater-
dagavond om kwart voor negen. Ook hij voer rechtstreeks in de richting
van Straat Soenda. Toen de commandant daar evenwel geschutvuur
hoorde, week hij noordwaarts uit teneinde met een boog onder de kust
van Sumatra te komen. Dat lukte. Vandaar ging hij evenwel niet de
bochtige Sumatrawal volgen maar trachtte hij midden door Straat Soenda
de Indische Oceaan te bereiken. Zijn schip werd daarbij om twee uur
's nachts in het maanlicht door twee Japanse jagers verkend die een aantal
treffers wisten te plaatsen. Twee branden braken uit waarvan men slechts
één wist te blussen. De vuurleiding was defect geraakt en toen de
commandant, die nu alsnog trachtte onder de Sumatrawal te komen,
opnieuw de twee Japanners zag naderen, achtte hij het niet verantwoord,
het tot strijd te laten komen - hij besloot zijn schip te vernietigen. Alle
torpedo's werden weggeschoten en alle geheime stukken overboord
geworpen en vervolgens werd de brandende 'Everts en' op een rif gezet
bij een van de eilandjes in Straat Soenda. Op het schip werd ook nog een
tijdbom geplaatst die op zondagmiddag explodeerde.

Het grootste deel van de bemanning nam op het eilandje zijn intrek
in een leegstaande kampong. Enkelen die in bootjes Java of Sumatra
trachtten te bereiken, kwamen om. De overigen gaven zich op 8 maart
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