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af uit het westelijk deel van de Javazee geen enkel marineschip met succes
weg. Eén probeerde het: de hulpmijnenlegger ‘Endeh’, bemand door
vier-en-twintig vrijwilligers: achttien officieren van de Koninklijke Ma-
rine, zes van de Gouvernementsmarine. Het schip dat op zondag 1 maart
laat in de middag wegvoer, werd in de daarop volgende nacht door het
bij de Nanjo-vloot ingedeelde Japanse vliegkampschip en zijn twee
begeleidende jagers verkend en in brand geschoten. Op een lek vlotje
wisten zeventien overlevenden een van de talloze kleine eilanden in de
Javazee te bereiken. Vier die vandaar naar een ander eiland voeren, waar
zij, naar hun door inheemse vissers was gezegd, een prauw en voedsel
zouden kunnen vinden, werden op dat tweede eiland door inheemsen
vermoord; de dertien overigen kwamen pas eind maart weer op Java aan
waar zij door de Japanners gevangen werden genomen.

Uit het oostelijk deel van de Javazee ontkwamen, zoals al vermeld,
de oude ‘K 8’ en ‘K 9’ naar Australié en week de ‘O 19’ met een omweg
naar Ceylon uit. Andere onderzeeboten konden, nadat Helfrichs evacu-
atiebevel was uitgegaan, nog uit Soerabaja wegkomen: de ‘K 11’ die op
dinsdag 3 en de ‘K 12’ die op vrijdag 6 maart wegvoer, toen de bij
Rembang gelande Japanners Soerabaja al dicht waren genaderd. De
‘K 12’, die kapitein-ter-zee Koenraad en enkele van zijn stafofficieren aan
boord had, voer naar Australié, de ‘K 11’ naar Colombo.

Uit Soerabaja ontkwamen voorts naar Australié drie kleine hulpmij-
nenvegers' en ontkwam één van drie mijnenvegers (veel grotere schepen
dus) die dat waagstuk ondernamen. Er lagen, toen de Japanners op Java
geland waren, nog twee mijnenleggers in Soerabaja: de ‘Gouden Leeuw’
en de ‘Krakatauw’, en vier mijnenvegers: de ‘Pieter de Bitter’, de ‘Abraham
Crijnssen’, de ‘Eland Dubois’ en de ‘Jan van Amstel’. De commandanten
van de twee eerstgenoemde schepen hadden geen vertrouwen in een
mogelijke ontsnapping en brachten hun schip tot zinken; hetzelfde deed,
na enkele dagen aarzelen, de commandant van de ‘Pieter de Bitter’. De
andere drie commandanten waagden het er op en voeren op vrijdag 6
maart weg. De ‘Eland Dubois’ en de ‘Jan van Amstel’ deden dat tezamen;
zij waren niet gecamoufleerd en werden zaterdag, toen ze bij Madoera
voor anker lagen, door een Japans vliegtuig verkend. De ‘Eland Dubois’
vertoonde toen gebreken en werd tot zinken gebracht — de ‘Jan van
Amstel’ kreeg twee, overigens geslonken bemanningen aan boord want
in Soerabaja was vrij veel personeel gedeserteerd. s Avonds werd het
schip door een Japanse torpedobootjager in brand geschoten, hetgeen aan

! De ‘Merbaboe’, de ‘Rindjani’ en de ‘Smeroe’.
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