
EVACUATIE VAN MARINE-EENHEDEN

de commandant van de 'Eland Dubois' en twee-en-twintig opvarenden
het leven kostte. Negen-en-twintig drenkelingen werden, maar pas bijna
twee etmalen later, door de Japanners opgepikt en aan boord van het
eerdergenoemde, door de Japanners in beslag genomen hospitaalschip
'Op ten Noort' gebracht.'

De COmmandant van de 'Abraham Crijnssen' was de enige geweest
die al in Soerabaja zijn schip deugdelijk had gecamoufleerd met netten
en takken met bladeren en met een grillige beschildering. Na het vertrek
voer hij slechts bij donker - overdag hield hij zich .met zijn schip schuil
vlak onder de wal van een of ander eiland waar hij telkens de boomtakken
door verse verving. Na een tocht van negen dagen viel de 'Abraham
Crijnssen' een Australische haven binnen.

Meer marineschepen kwamen niet weg en dat betekende dat vele
opgeblazen moesten worden: in Soerabaja de twee jagers 'Banckert' en
'Witte de With' die men niet tijdig had kunnen herstellen (zij waren op
zaterdag 28 februari ook nog door Japanse bommen getroffen), de on-
derzeeboten 'K ro', 'K 13' en 'K 18', alle drie evenmin vaargereed. de (al
vermelde) mijnenleggers 'Gouden Leeuw' en 'Krakatau' en de mijnen-
veger 'Pieter de Bitter' en ook nóg een aantal hulpmijnenleggers en
-vegers en andere kleine eenheden als motortorpedoboten. In Priok
werden de mijnenlegger 'Rigel' en een aantal hulprhijnenleggers en
-vegers alsook andere kleine eenheden vernield, in Tjilatjap werd een in
het grote droogdok gekapseisde Amerikaanse jager vernield (maar niet
zo grondig of de Japanners konden hem herstellen en aan hun marine
toevoegen).

Vernield werden voorts in Soerabaja het gehele Marine-etablissement

I De 'Op ten Noort' die, gelijk eerder vermeld, van zondag I maart af beoosten
Bawean drenkelingen had mogen oppikken, kreeg op maandag order naar Bandjer-
masin op te stomen; daar kwamen vele honderden overlevenden van de bondgenoot-
schappelijke eenheden aan boord, meer dan zevenhonderd alleen al van de 'Exeter',
ca. veertig van de 'De Ruyter'. Op ·8maart werd de gezagvoerder van de 'Op ten
NOÇ>rt'gelast, naar Makassar te varen - daar gingen alle krijgsgevangenen van boord,
behalve de gewonden die men mocht blijven verplegen. In oktober werden de
gewonden van boord gehaald en in november werd het schip wederrechtelijk door
de japanners in beslag genomen die het mèt de scheepsbemanning en de medische
staf naar Japan lieten varen. Daar werden in december de Europese leden der beman-
ning en de medische staf in een kamp in de bergen geïnterneerd (wat met de
vijf-en-dertig inheemse bemanningsleden is geschied, is niet bekend) en de 'Op ten
Noort' werd vervolgens onder een nieuwe naam door de Japanners als eigen hospi-
taalschip in de vaart gebracht; zij hebben het ten tijde van de Japanse capitulatie doen
zinken.
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