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keren, vertrokken in de avondschemering van zondag I, resp. maandag
2 maart. Het waren de 'Zaandam' en vijf marine-evacuatieschepen. 'Toen
wij', aldus de al meermalen aangehaalde loods uit Tjilatjap, die nu
vertrok,

'aan boord van de 'Zaandam' kwamen, was het schip nog omgeven met lichters
waarvan sommige volgepakt waren met Britse troepen. M'otorboten brachten
passagiers aan die blijkbaar zonder enige moeite wat betreft paspoorten of
passagebiljetten aan boord kwamen. Iedereen die dit gewild had, zou zich zonder
meer aan boord hebben kunnen begeven. Tot het lawaai droeg nog bij het aan
boord nemen van een groot aantal bamboe-reddingsvlotten welke kletterend aan
dek opgestapeld werden.'

De loods sprak met de gezagvoerder:

"Hoeveel passagiers zijn er aan boord?'
'Als de (Britse) kolonel al zijn mannen aan boord krijgt, ongeveer vijftien-

,honderd.'
'En de passagiersaccommodatie is voor honderdtwintig?'
'In de gewone omstandigheden, ja.'
'Wat is de capaciteit van de reddingsboten?'
'Driehonderd man op z'n hoogst. Daarom moet ik die vlotten aan boord

hebben." 1

Minder dan vijftienhonderd, nl. bijna negenhonderd passagiers voeren
met de 'Zaandam' mee: Engelse militairen, ca. honderd Engelse burgers
en enkele detachementen van de Militaire Luchtvaart, hoofdzakelijk
vliegtuigbemanningen voor wie geen toestellen meer beschikbaar waren.
Naar Australië op weg, nam de 'Zaandam' bovendien twee-en-dertig in
een sloep ronddrijvende drenkelingen aan boord: negen-en-twintig
opvarenden van een Nederlands, drie van een Noors schip, die beide
door Japanse kruisers tot zinken waren gebracht.

Bij het vertrek uit Tjilatjap werd de 'Zaandam' enige tijd geëscorteerd
door een oude Britse jager die niet aan de gevechten in de Javazee had
deelgenomen. Dit schip verdween in de nacht van maandag op dinsdag
westwaarts naar een gebied waar Japanse eenheden waren gemeld; het
werd tot zinken gebracht.

Nu de vijf marine-evacuatie-schepen die samen met de 'Zaandam' op
zondag I of maandag 2 maart Tjilatjap verlieten,

1 eh. B, Droste: Tot betere dagen, p. 139,
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