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oorlogsgeschiedenis van de KPM, ‘men had dit te aanvaarden, evenals
het feit dat veertien inheemse leden van de bemanning bleken te man-
keren, omdat ze op het laatste moment bij vertrek overboord waren
gesprongen.’! Woensdagmiddag werd het schip door twee Japanse vlieg-
tuigen gemitrailleerd. Er vielen geen slachtoffers maar de beschieting
werd als een veeg teken gezien. Door opvarenden werd aan de gezag-
voerder voorgesteld, niet door te varen maar in een kleine baai aan de
zuidkust van Java voor anker te gaan en daar de nacht af te wachten. Toen
hij weigerde, kreeg hij van de marine-officieren bevel, de baai op te
zoeken, hetgeen hij deed. Er was de gezagvoerder gebleken dat talrijke
opvarenden het risico van voortzetting van de oversteek veel te groot
achtten; ieder die dat wilde, stelde hij in de gelegenheid zijn schip te
verlaten en dat deden toen de twee hoofdofficieren die zich direct met
een sloep naar de wal lieten brengen, enkele andere officieren van de
marine, alle vrouwen en kinderen, een groot deel van het KPM-personeel
alsook de resterende inheemse bemanningsleden van de ‘Janssens’, bij
elkaar ca. tweehonderdvijftig van de oorspronkelijk ruim vierhonderd
opvarenden. De gezagvoerder vormde uit hen die aan boord gebleven
waren, een noodbemanning, vertrok toen het donker was geworden, en
bereikte, de slakkegang van zijn schip ten spijt, ongedeerd na negen dagen
varen Australié,

Ook andere schepen die niet voor de evacuatie van het marineperso-
neel waren teruggeroepen, wisten Australié of Ceylon te bereiken: in
totaal twaalf van de drie-en-twintig die op 27 februari door Helfrich
waren weggezonden. Daaronder waren als grootste de ‘Jagersfontein’ die
met enkele honderden passagiers (Geallieerde militairen en burgers,
onder wie vrouwen en kinderen) naar Australié voer en de ‘Abbekerk’
die eveneens naar Australi€ voer. Voorts kwamen daar nog een klein schip
van een Indisch-Chinese maatschappij aan dat met meer dan honderd-
vijftig Engelse en Australische passagiers op maandag 2 maart Tjilatjap
had verlaten, en een op dezelfde avond vertrokken Australisch escorte-
vaartuig dat de Australische Commodore Collins met zijn staf aan boord
had en vijf-en-zeventig geredden van de Engelse jager die in de Slag in
de Javazee dicht onder de kust door een explosie (vermoedelijk van een
Nederlandse mijn) gezonken was.

In totaal elf schepen gingen verloren; vier daarvan, daaronder de al
genoemde ‘Duymaer van Twist’ en “Tjisaroea’, werden door de Japanners
buitgemaakt, zeven in de grond geboord; hoeveel opvarenden daarbij

' H. Th. Bakker: De KPM in oorlogstijd, p. 143.
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