ONDERGANG VAN DE ‘YARRA’

om het leven zijn gekomen, is, mede als gevolg van de in Tjilatjap
heersende chaos, niet precies bekend — Bezemer komt, wat de slachtoffers
betreft die bekend zijn, tot een totaal van tweehonderdtwintig maar daar
moet men nog onbekende aantallen Europeanen, Chinezen en Indone-
sische schepelingen bij optellen.

Eerder vermeldden wij dat op vrijdag 27 februari in de Indische Oceaan
het Amerikaanse vliegtuigmoederschip ‘Langley tot zinken was gebracht
en dat Helfrich toen twee Amerikaanse jagers opdracht gegeven had,
zoveel mogelijk overlevenden op te pikken. Een van die twee slaagde
daarin, de ander moest, gealarmeerd doordat een Japanse onderzeeboot
naderde, zijn reddingsactie afbreken en ca. vierthonderdvijftig drenkelin-
gen aan hun lot overlaten. Diegenen die gered waren, werden door de
twee jagers overgedragen aan een Amerikaanse tanker die naar Australié
onderweg was. Nadien werd door de Japanners een van de twee jagers
tot zinken gebracht (hetzelfde geschiedde met twee andere Amerikaanse
jagers en een Amerikaanse kanonneerboot die Australié trachtten te
bereiken, terwijl in die tijd in Indische wateren ook nog drie Ameri-
kaanse onderzeeboten verloren gingen) en ook de tanker werd in de
grond geboord. Van de opvarenden van die tanker werd een deel op
maandag 2 maart opgepikt door een Australische kanonneerboot, de
‘Yarrd', die die ochtend Tjilatjap had verlaten ter begeleiding van drie
Engelse schepen: een depotschip, een mijnenveger en een tanker. Later
op die maandag pikte de ‘ Yarra’ nog méér drenkelingen op: opvarenden
van een KPM-schip, de ‘Parigi’, op 27 februari door Helfrich weggezon-
den en een dag later door een Japans oorlogsschip tot zinken gebracht.
Woensdagochtend in de vroegte werd het kleine convooi verkend door
een Japans eskader van drie of vier zware kruisers en vier torpedoboot-
jagers. De commandant van de ‘Yarra’ wist zich verloren — hij trachtte
evenwel de drie schepen welke hij begeleidde, te redden door onvervaard
de strijd met de verpletterende overmacht aan te gaan. ‘I intend to charge
the enemy — full speed ahead’, was het laatste signaal dat hij uitzond. Zijn
kleine kanonneerboot werd bedolven onder zware Japanse granaten (de
commandant sneuvelde) en zonk in de diepte; daarna werden door de
Japanners het depotschip, de mijnenveger en de tanker tot zinken ge-

bracht.
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