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Op de ‘Yarra’ waren ruim honderddertig opvarenden gedood, onder
hen talrijke geredden van de Amerikaanse tanker en van de ‘Parigi’. Van
het vernietigde depotschip kwamen ongeveer zestig man in een sloep
terecht — zij werden, wij maakten er al melding van, door de ‘“Tawali’
aan boord genomen. De overige in leven gebleven opvarenden van de
vier vernietigde schepen: ca. veertig man, onder hen de gezagvoerder en
de vierde machinist van de ‘Parigi’, Berends, hadden slechts vlotten tot
hun beschikking. ‘De vlotten’, aldus Bezemer,

‘wisten bij elkaar te blijven ... Er volgden nu vreselijke dagen voor de schip-
breukelingen op de vlotten waar al het drinkwater zout was. Er was alleen één
blik met biscuits en daarover ontstond hooglopende ruzie, omdat men het niet
eens kon worden over de verdeling. In een vlaag van woede gooide een der
Australische matrozen het over boord. Laten wij ... Berends aan het woord:
‘Onze mannen zagen het aan, verstijfd van schrik, want er hing onheil in de lucht.
Op een wankel vlot vochten de anderen, zwijgend en verbeten, met de matroos.
Nu hadden ze hem. ‘Ga het blik maar halen en kom terug als je het hebt’, met
die woorden wierpen ze de matroos het water in. Het waren allen mannen die
veel hadden meegemaakt. Nu dreven ze enige dagen drijfnat, hongerig en zonder
drinken rond, terwijl de deinende oceaan over hun wrakke vlotten spoelde.’
Denken konden ze niet meer, praten deden ze niet. leder was alleen in zijn nood,
versuft en verwezen . .. Telkens weer schudden de vlotten hun last af, telkens
weer waren er minder die er weer opkropen en met afgrijzen naar de haaien
keken, aangetrokken door de prooi’! —

het was de ‘K 11’, die, uit Soerabaja op weg naar Colombo, achttien
overlevenden wist te redden, vier dagen na de ondergang van het
‘Yarra’-convooi. '

Nu de ‘Poelau Bras’.

Ook dit schip was, zoals vermeld, op 1 maart door Helfrich naar
Tjilatjap teruggeroepen, maar het had, die havenplaats naderend, opdracht
gekregen, in de Wijnkoopsbaai voor anker te gaan. Het deed dat op
woensdag 4 maart. Per spoor was de Wijnkoopsbaai van Bandoeng uit

! K W. L. Bezemer: ‘De lotgevallen van onze koopvaardij in Nederlands-Indi&’,
p- 178-79.
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