
ONDERGANG VAN DE 'POELAU BRAS'

niet bereikbaar, wel per auto, zulks over een afstand van een kleine 150

km, gedeeltelijk langs een smalle en bochtige bergweg. Helfrichs bedoe-
ling was dat dit schip zou worden gebruikt voor de evacuatie van
officieren en minderen van het naar Bandoeng verplaatste Marinehoofd-
kwartier alsook van anderen die volgens de gestelde regels van Bandoeng
uit zouden worden geëvacueerd, de mannen uiteraard zonder hun vrou-
wen en kinderen. Er was toen uit Padang nog een tweede, kleiner schip
naar de Wijnkoopsbaai gedirigeerd: de KPM'er 'Siberg'. Dit tweede schip
was bestemd voor stafleden van de BPM, wier kennis op het gebied van
de oliewinning en -raffinage voor de Geallieerde oorlogvoering van
belang kon zijn. Trouwens, tot die BPM'ers behoorden verscheidenen
die olie-installaties hadden vernield, o.m. die van Tjepce op Java - aan-
gezien de Japanners naar Balikpapan het (ook in luchtpamfletten neerge-
legde) dreigement hadden laten overbrengen dat allen die met vernie-
lingen te maken hadden gehad, geëxecuteerd zouden worden, was het
wenselijk, die vernielers in veiligheid te brengen.

Toen nu op maandag 2 maart en volgende dagen enkele pogingen om
het vliegveld Kalidjati te heroveren waren mislukt en de gevechten op
Java kennelijk ongunstig verliepen, verlieten op donderdag een-en-
dertig BPM'ers Bandoeng; verscheidenen namen hun vrouwen kinderen
mee. Zij zagen in de Wijnkoopsbaai de grote 'Poelau Bras' liggen,
kwamen na uren nerveus wachten in telefonisch contact met schout-bij-
nacht van Staveren en vernamen van hem dat zij aan boord van de 'Poelau
Bras' mochten gaan.Van Staveren zei dat hij ook zelf zo spoedig mogelijk
met een aantal leden van de marinestaf naar de Wijnkoopsbaai zou
komen om zich op de 'Poelau Bras' en de 'Siberg' in te schepen.

Vóór van Staveren en de zijnen arriveerden er op vrijdag nog enkele
anderen; o.m. dr. A. H. Colijn, die met Japanse hulp samen met kapitein
Reinderhoff uit Tatakan Balikpapan had bereikt om het zojuist genoemde
dreigement over te brengen en die naar Java was gevlogen. Gevreesd
werd dat de Japanners hem en Reinderhoff onmiddellijk zouden terecht-
stellen - Reinderhoff zou in Bandoeng een plaats krijgen in een van de
laatste toestellen die naar Australië vertrokken, maar Colijn had de raad
gekregen zich in de Wijnkoopsbaai in te schepen en had, daarheen
gaande, zijn drie dochters, die óók getroffen konden worden door de
wraak der Japanners, meegenomen.

Van Staveren seinde vrijdag naar minister Furstner in Londen dat
Bandoeng op vallen stond, dat hij geen zinvolle taak meer had doordat
er geen verkenningsberichten meer binnenkwamen en dat hij naar de
Wijnkoopsbaai zou gaan. Hij lichtte dienaangaande, voorzover bekend,


