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van Starkenborgh en ter Poorten niet in, verzuimde zijn opperbevel aan
een andere marine-officier over te dragen en nam, toen hij vertrok, zijn
vriendin mee. Mét hem vertrokken ca. honderd marinemannen: stafof-
ficieren en minderen, alsook een aantal daartoe aangewezen Knil-offi-
cieren en piloten en werktuigkundigen van de Militaire Luchtvaart en de
oorlogscorrespondenten van de Amerikaanse persbureaus Associated Press
en United Press. Toen allen vrijdagavond met auto’s de Wijnkoopsbaai
bereikt hadden, bleek de gehele inheemse bemanning van de ‘Siberg’
gedrost te zijn.! Diegenen die Colombo wilden bereiken, scheepten zich
in op de ‘Poelau Bras’, waar aan de bemanning van een-en-tachtig koppen
vermoedelijk (het precieze aantal is niet bekend) ca. honderdtachtig
passagiers werden toegevoegd. Het schip had voldoende reddingsmid-
delen aan boord; elk kreeg een plaats in een van de sloepen aangewezen.

Vrijdagavond om acht uur vertrok de ‘Poelau Bras’. Zaterdagmorgen
om elf uur werd het schip op ca. 300 km uit de kust door negen Japanse
bommenwerpers aangevallen die van een van de Japanse vliegkampsche-
pen afkomstig waren en die het schip drie kwartier lang onbarmhartig
bestookten. Toen het zonk en meét anderen ook schout-bij-nacht van
Staveren en zijn vriendin in de diepte sleepte, waren er nog maar drie
reddingsboten en twee vlotten over; diegenen die er een plaatsje op
hadden weten te vinden, en drenkelingen die in het water lagen, werden
door de Japanners gemitrailleerd. Alleen de inzittenden van de reddings-
boten, van wie velen min of meer ernstig gewond waren, wisten na bijna
een week van angst en ontberingen (drinkwater hadden zij niet?) Sumatra
te bereiken. Twee weken lang trokken zij er van kampong tot kampong
langs de kust — nergens konden zij prauwen vinden. Na twee weken
werden zij door de Japanners gevangen genomen. Van de een-en-tachtig
bemanningsleden waren vier-en-veertig in leven gebleven, van de ca.
honderdtachtig passagiers twee-en-zeventig, onder die laatsten dr. Colijn
en zijn drie dochters. Colijn stierf begin 45 in een gevangenis op het
eiland Banka — dat hij een van de twee mannen was die de Nederlanders
in Balikpapan had kunnen waarschuwen, was toen nog niet tot de Japanse
autoriteiten op Sumatra en omgeving doorgedrongen.

! Nadat het schip op zaterdag door enkele Japanse vliegtuigen was aangevallen, lieten
de gezagvoerder en de gehele Europese bemanning het zondag in de steek en gingen
aan de wal; het schip, waarop wij nog terugkomen, viel enige tijd later vrijwel
onvernield de Japanners in handen. 2 Toen in de vijfde nacht een stevige regenbui
viel, dronk men in een van de sloepen het opgevangen regenwater uit een stalen helm
die tevoren door de inzittenden was gebruikt om er hun behoeften in te doen.
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