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ja er waren technici die moesten achterblijven omdat er zoveel vrouwen
en kinderen meegingen. Maandagavond stegen vier Dorniers en vier
Catalina's op. Ook zij hadden opdracht gekregen, in eerste instantie naar
Broome te vliegen, hetgeen overigens, wat de Catalina's betrof, geen
voor de hand liggende opdracht was, want Broome lag binnen het
vliegbereik van Japanse toestellen en de Catalina's konden in Australië
zonder moeite een punt bereiken dat veel verder weg lag, Port Hedland
(zie kaart XI op de pag.'s 706-707).

Omdat men de bemanningen geen goede kaarten had kunnen mee-
geven (sommigen moesten het laatste gedeelte van de tocht aan de hand
van een kaartje uit een schoolatlas afleggen), kwamen van de vier Dorniers
twee op punten tussen Broome en Port Hedland terecht en van die twee
stootte één op een rif zodat het niet meer kon opstijgen.' Twee Dorniers
en vier Catalina's streken in de ochtendschemering of iets later in de
haven van Broome neer, waar toen nog de drie maandagochtend gearri-
veerde Dorniers lagen; deze hadden benzine kunnen innemen maar
hadden nog geen verlof gekregen om op te stijgen. Verder lagen er nog
zes andere vliegboten: twee Catalina's van de Australische marine, twee
van de Amerikaanse en twee van de Australische luchtvaartmaatschappij
Qantas Air Lines. Het was eb - de motorboot die de honderdveertig
inzittenden van de gelande Nederlandse Dorniers en Catalina's moest
ophalen, kon nog niet van de steiger loskomen (op dit gedeelte van de
Australische kust bedraagt het getijverschil ca. zeven meter) en de hon-
derdveertig bleven geduldig in de toestellen wachten, hoewel zij, hadden
zij het gevaar beseft waarin zij zich bevonden, heel wel in de rubberboten
die elke vliegboot bij zich had, naar de wal hadden kunnen peddelen.

Broome had een vliegveld en daar stonden die ochtend vier bommen-
werpers, een Lockheed van de Transportafdeling van de Militaire Lucht-
vaart en een vliegtuig van de Knilm dat maandagavond Bandoeng had
verlaten met enkele hoge Indische autoriteiten die opdracht tot uitwijken
hadden gekregen. Maandagmiddag laat was bij Broome een Japans toestel
verschenen; het had geen aanval uitgevoerd maar de leiding op het
vliegveld, beseffend dat die aanval nu heel wel kon komen, had doen
weten dat alle toestellen op het vliegveld en in de haven vóór dinsdag-
ochtend tien uur verdwenen moesten zijn.

Te laat!
Bijna een uur eerder op die ochtend, even na negen uur, verschenen

I Het eerste van die twee toestellen kon doorvliegen, de inzittenden van het tweede
bereikten na een tocht door de woestijn van enkele dagen een bewoond punt.


