
DE RAMP VAN BROOME

negen, van het vliegveld Koepang op Timor afkomstige, Japanse Zero-
jagers. Zij deden een Amerikaanse bommenwerper die pas opgestegen
was en die een grote groep uit Java geëvacueerde Amerikaanse verpleeg-
sters vervoerde, in zee storten, schoten alle toestellen die nog op het
vliegveld stonden, in brand 1 en richtten zich vervolgens op de vij ftien
vliegboten die in de haven lagen - ook zij werden alle in brand geschoten.
Daarbij waren de drie MLD-Dorniers die benzine hadden ingenomen en
de vier MLD-Catalina's die er nog een zekere voorraad van hadden,
spoedig één vlammenzee. De drie Dorniets hadden op dat moment slechts
enkele technici aan boord maar de pas gearriveerde Domiers en Catalina's
zaten vol. In paniek trachtte een ieder de toestellen te verlaten. Dat lukte
aan velen maar niet aan allen: van diegenen die zich op het moment van
de aanval in de vliegboten bevonden, werden er twee-en-dertig gewond
en kwamen acht-en-veertig, onder hen kapitein-ter-zee Hendrikse en
vijftien andere marinemannen, om het leven - slechts van tien slacht-
offers kon het stoffelijk overschot geborgen worden. 'As they were brought
up out of the water', aldus de Amerikaan Edmonds,

'the bodies were laid out on little fiat cars, many women and children among them, and
then hauled up into the town by an ancient locomotive. Many of the American troops
remember the funeral train; but the sight of it seemed to produce a curious apathy among
the Dutch ... A spark seemed to have been extinguished. Except for one man who dug
the graves for his wife and three children, they refused to help bury the dead, and the work
had to be turned over to the local Home Guard who burned the rest of the bodies'? -

het was die ene man, een marine-officier, die, nadat hij met de andere
overlevenden naar Port Hedland was overgebracht, daar 's avonds in een
hotel gezien werd door een collega die mèt zijn vrouw de ramp had
overleefd. 'Ik kende hem wel', schreef die collega later,

'maar zijn naam doet nu niet meer terzake; ... hij schudde steeds met zijn hoofd
en mompelde voor zich uit, totdat hij plotseling mijn arm pakte in een ijzeren
greep en mij toeschreeuwde: 'Jij, jij hebt alles nog, versta je, alles, maar ik heb
niets meer, helemaal niets meer! Mijn vrouw, mijn kindertjes weg, dood,
allemaal dood!' Hij stootte mij ruw van zich af, greep met beide handen zijn
hoofd en rukte zich de haren uit de schede!." .

1 De Amerikaanse bommenwerper had één Japanse jager weten neer te schieten, een
tweede werd neergeschoten door een officier van de Militaire Luchtvaart die een
mitrailleur uit de brandende Lockheed had genomen en had zitten vuren totdat zijn
handpalmen bijna verbrand waren. 2 Walter D. Edmonds: They fought with what they
had, p. 437. 'H. W. Juta: 'Het Broome-drama' (1964), p. 14·


