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'Katastrofe ter zee' hebben wij aan deze paragraaf als titel meegegeven.
Wij bedoelen daar niet mee dat de strategische betekenis van de verliezen
die geleden werden in de acht, negen dagen die op donderdag 27 februari
'42 volgden, te vergelijken valt met die vari het verlies van de Ameri-
kaanse slagschepen bij Pearl Harbor of van de 'Prince of Wa/es' en de
'Repulse' bij Malakka - een katastrofe was het omdat in een korte periode
bijna alle eenheden die voor de verdediging van Java waren ingezet, door
de vijand werden vernietigd en zo ook een groot deel van de koopvaar-
dijschepen die over de Indische Oceaan trachtten te ontkomen. Aan
oorlogsschepen verloren de Ameri_kanen in de strijd om het behoud van
Java een zware kruiser, vier jagers, een kanonneerboot, drie onderzee-
boten en een vliegtuigmoederschip, de Engelsen een zware kruiser en
vier Jagers, de Australi~rs een kruiser en een kanonneerboot; de Neder-
landers twee kruisers, een jager en twee mijnenvegers en dan werd voorts
nog een Amerikaanse jager vernield en werden aan Nederlandse kant
vernield twee jagers, drie onderzeeboten, drie mijnenleggers, een mij-
nenveger en een aantal kleinere eenheden. Ook werdcri op Java alle
haveninstallaties en inrichtingen van de marine, het Marine-etablisse-
ment inbegrepen, vernield. Daar stonden aan Japanse zijde onbetekenen-
de verliezen tegenover: een torpedobootjager was beschadigd door
bondgenootschappelijke actie en het ene vliegkampschip dat bij de Nanjo-
vloot was ingedeeld, was enige tijd uitgeschakeld, niet als gevolg van
zodanige actie maar van een aanvaring met een andere Japanner.

In de strijd ter zee haddén Nederlands bondgenoten in de genoemde
acht, negen dagen tezamen niet alleen aanzienlijk zwaardere materiële
verliezen geleden dan de Nederlanders, maar ook hun personele verlie-
zen. waren groter. Bij de ondergang 'van de 'De Ruyter' en de 'Java'
hadden ruim zevenhonderdvijftien opvarenden van de Koninklijke Ma-
rine het leven verloren, bij de ondergang van de drie bondgenootschap-
pelijke kruisers 'Exeter', 'Perth' en 'Houston' meer dan vijftienhonderd
opvarenden van deze sçhepen. De aantallen slachtoffers aan boord van de
jagers, de onderzeeboten, de kanonneerboten en het vliegtuigmoeder-
schip'Langley' zijn niet alie precies bekend, maarde personele verliezen
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zijn ook bij deze soorten eenheden aan bondgenootschappelijke kant
hoger geweest dan aan Nederlandse.

Duidelijk is voorts dat een groot deel van de verliezen gevolg is
geweest van Helfrichs beleid - had hij het niet tot de Slag in de javazee
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