
DE VERLIEZEN TER ZEE

laten komen maar had hij het besluit dat hij op zondag I maart nam:
uitwijken, drie of vier dagen eerder genomen, dus op donderdag 27 of
op woensdag 26 februari, dan zou, vooral gezien het feit dat het Japanse
eskader met de vliegkampschepen pas op die woensdag Timor passeerde,
vermoedelijk een groot deel van de uitwijkende eenheden Australië of
Ceylon hebben weten te bereiken.

Duidelijk is tenslotte dat Helfrichs wens, Java ook ter zee tot het
uiterste te verdedigen, de evacuatie van een aanzienlijk deel van de aan
de wal dienende Nederlandse marinemannen heeft doen mislukken en
de Nederlandse koopvaardij extra-zware verliezen heeft doen lijden.
Niet alle schepen konden tijdig Soerabaja ofPriok verlaten (daar werden
bij elkaar door eigen maatregelen meer dan vijf-en-dertig Nederlandse,
drie Engelse, drie Noorse en een Panamees schip vernield) en toen die
schepen welke bij Tjilatjap lagen, op vrijdag 27 februari de instructie
kregen om weg te varen, was deze gekoppeld aan het bevel om ca. 70()
km bezuiden Java te blijven wachten. Daar kregen acht schepen op
zondag I maart bevel, naar Java terug te varen en val) die acht zijn twee
door de Japanners buitgemaakt en is één in de grond geboord. Van de
schepen die niet behoefden terug te varen maar wel in een gevaarlijk
gebied moesten blijven, zijn er acht verloren gegaan en daarenboven nog
zeven andere schepen die pas op woensdag 25 februari verlof hadden
gekregen; Priok te verlaten. Hoeveelopvarenden door de ondergang van
al die schepen om het levén zijn gekomen, staat niet precies vast - men
komt met betrekking tot de van Java's zuidkust vertrokken schepen, van
Bezemers weergegeven schatting uitgaand en er de slachtoffers van de
'Poelau Bras' bij optellend, tot driehonderdvijf-en-zestig slachtoffers,
maar daar moet men onbekende aantallen Europeanen en Chinese en
Indonesische schepelingen aan toevoegen en bovendien nog de slacht-
offers van de zeven tot zinken gebrachte schepen die van Priok waren
weggevaren en waartoe de 'Rooseboom' behoorde, welks ondergang
alleen al meer dan vijfhonderd mensenlevens eiste.

In de nabeschouwing van dit deel komen wij op Helfrichs beleid
terug.
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