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van een haan, drie jaar; na die laatste onderdrukkingsperiode zou dan
een tijdperk van onafhankelijkheid, vrede en welv~art beginnen.

Allen die aan de Djojobojo-vcorspelling geloof hechtten (en dat
waren er volgens de ontwikkelde politieke voormannen, die in dat geloof
niets anders konden zien dan een vorm van bijgeloof, velen), beschouw-
den de Japanners niet als vijanden. Dat behoefde niet gepaard te gaan
met sympathie voor hen of, beter misschien: als sympathiek werden zij
slechts beschouwd, voorzover hun komst de belofte inhield van een
betere toekomst - een houding welke in die streken waar het Japanse
oorlogsgeweld alle inwoners, van welke huidskleur zij ook waren, ge-
lijkelijk trof, heel wel gepaard kon gaan met angst.

In feite waren de Japanners die totde verdrijving van de Nederlanders
overgingen, geenszins van plan, het lot van de Indonesische volksmassa
te verbeteren of Indonesiërs meer zeggenschap te geven in het bestuur
van de archipel. Integendeel! In de stukken die in Tokio inzake het
bestuur van de archipel vóór zijn verovering waren opgesteld, was de
noodzaak onderstreept om, bok als dat tot een verlaging van het algemene
levenspeil zou leiden, de hulpbronnen van de archipel, d.w.z. zijn bo-
demschatten, zijn agrarische productie en de arbeidskracht van zijn be-
woners, ten bate van de Japanse strijdkrachten én voor de economie van
het Japanse moederland te exploiteren. Bestuurlijk zou de archipel in
brokken worden verdeeld: Java en Sumatra zouden door de veroverende
legers worden bestuurd (Java dus door het Zestiende, Sumatra door het
Vijf-en-twintigste), Borneo en de Grote Oost (Celebes, de Molukken,
de Kleine Soenda-eilanden en Nederlands-Nieuw-Guinea) door de Ja-
panse marine. Wat de staatkundige toekomst van de archipel alsook van
de andere in de Nanjo te veroveren gebieden betrof, was ten tijde 'van
het uitbreken van de oorlog in de Pacific slechts bepaald dat hun 'uitein-
delijke status apart vastgesteld' zou worden; dat was een van de 'Begin-
selen van het bestuur van de bezette gebieden in de Nanjo' geweest die,
zoals wij in hoofdstuk 12 vermeldden, op 20 november '41 in Tokio door
de Contactraad waren goedgekeurd. 'Op inheemse ingezetenen', zo stond
verder in dit stuk, 'zal een invloed worden uitgeoefend die bij hen
vertrouwen wekt in de keizerlijke strijdkrachten, en een voortijdig
aanmoedigen van inheemse onafhankelijkheidsbewegingen zal verme-
den worden.'

Op of omstreeks 29 december '41 werden in Tokio die Japanners
bijeengeroepen die onder generaal Imamoera, de opperbevelhebber van
het Zestiende Leger, een belangrijke functie zouden krijgen in het
bestuur van Java. De chef van de staf van het genoemde leger sprak hen
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