
JAPANS PLANNEN MET INDIË

toe. In aansluiting op de geciteerde beginselen wees hij er op"dat zij zich
met het probleem van de Indonesische onafhankelijkheid voorlopig niet
moesten bezighouden, dat de politiek van het bezettingsbestuur gericht
moest zijn op de economische exploitatie van het eiland en het winnen
van populariteit (twee doelstellingen die moeilijk met elkaar te rijmen
waren) en dat de eventuele ontevredenheid van de bevolking met kracht
moest worden bestreden.

Gezien de snelheid en de punctualiteit waarmee de operaties verliepen,
kregen de plannen met betrekking tot de 'uiteindelijke status' der in de
Nanjo te veroveren gebieden in januari en februari '42 een eerste vorm.
Deze werd neergelegd in twee studies die opgesteld werden door een in
de herfst van '40 opgerichte, onder premier Todjo ressorterende instel-
ling, het Instituut tot Onderzoek van de Totale Oorlog, en in een plan
van het departement van buitenlandse zaken. In deze stukken werd
bepleit dat Malakka en Singapore wegens Singapore's strategische bete-
kenis bij Japan zouden worden ingelijfd, dat Birma voorlopig 'auto-
noom' en later 'onafhankelijk' zou worden, dat de Fransen in Indo-China
er toe gebracht zouden worden, voorlopig de inheernsen meer macht te
geven, en dat een deel van dit gebied later 'onafhankelijk' zou worden,
en dat Nederlands-Indië pas 'onafhankelijk' zou worden na de Japanse
overwinning, d.w.z. niet de gehele archipel maar drie delen daarvan: Java
(met Madoera, Bali en Lombok), Sumatra, en Celebes (met de rest van
de Grote Oost behalve Timor en Nieuw-Guinea). Die drie delen zouden
dan een Indonesische Federatie gaan vormen en Borneo, Timor en
Nieuw-Guinea zouden daar' dominions' van worden maar onder directe
Japanse controle blijven staan. Trouwens, in al die gebieden waaraan
'autonornie' of 'onafhankelijkheid' zou worden verleend, zou eveneens
de Japanse controle blijven bestaan (vandaar dat wij opnieuw die begrip-
pen tussen aanhalingstekens plaatsten). Dat kwam duidelijk tot uiting in
een artikel van de hand van de voorzitter van de Groot-Japanse Jeugd-
beweging, die begin januari '42 schreef: 'Het is waarachtige onafhanke-
lijkheid om onafhankelijk te zijn onder de bescherming van een grote
mogendheid, precies zoals het kind vrij en veilig opgroeit onder de
bescherming van de vader.' 1 De 'onafhankelijke' staten in het uiteinde-
lijke Japanse machtsgebied (aan de al genoemde voegde deze schrijver
de Philippijnen, Brits-Indië en Afghanistan toe) zouden op regeringsni-
veau overal Japanse 'adviseurs' krijgen, bovendien zou hun economie

1 Aangehaald in W. H. Elsbree: japan's role in Southeast-Asian Nationalist Movements
1940 to 1945, p. 27·
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