
DEJAPANSE PROPAGANDA

De japanse propaganda deed haar uiterste best om de Indonesiërs aan de
zijde van japan te krijgen.

In de op Indië gerichte programma's van Radio Tokio werd na het
uitbreken van de oorlog in de Pacific dagelijks het Indonesia Raya ten
gehore gebracht en werd in het Maleis opgeroepen tot samenwerking
met japan, dat, zo heette het, heel Indonesië van de tyrannie der Neder-
landers zou bevrijden. De japanse oorlogvoering, zo werd gezegd, richtte
zich niet tegen de Indonesiërs maar tegen de Nederlanders en in een
(eerder door ons al vermeld) luchtpamflet stond te lezen: 'Nippon wenst
dat een nieuwe regering door een Indonesiër gesticht wordt die met ons
wil samenwerken.' De propaganda-eenheden die deel waren van de
japanse invasiestrijdkrachten, hadden steeds grammofoonplaten met het
Indonesia Raya en andere nationaal-Indonesische liederen bij zich alsook
duizenden japanse vlaggetjes en bij dat alles werd herhaaldelijk inge-
speeld op het geloof in Djojobojo's voorspelling. Boven java werden in
februari luchtpamfletten afgeworpen waarin stond dat het japanse leger
in aantocht was, 'teneinde de voorspelling van Zijne Majesteit Djojobojo
te verwezenlijken ... Herinnert u wat Zijne Majesteit Djojobojo heeft
gezegd: uit het noorden zullen gele mensen komen om het Indonesische
volk te bevrijden uit de Nederlandse slavernij'[ - dat Djojobojo óók
voorspeld zou hebben dat die gele bevrijders na korte tijd verdwenen
zouden zijn, werd niet vermeld.

Het is niet mogelijk, exact het effect van deze propaganda aan te geven.
Naar verhouding weinig inheemsen bezaten een radio en van de vol-
wassenen kon maar een klein deel lezen. Aannemelijk is evenwel dat
inheemsen die de programma's van Radio Tokio wèl volgden of wèl
kennis namen van de luchtpamfletten, daarover met andere inheemsen
spraken. Trouwens, het geloofin Djojobojo's voorspelling was met name
op java al wijdverbreid, voordat de japanners van die voorspelling
gebruik gingen maken. Velen hadden de japanse propaganda dus niet
nodig om de komst der japanners tegem,oet te zien niet z~nder vreugde-
volle verwachtingen voor wat er na hun vertrek zou geschieden.

*

Gaan wij nu schrijven over de houding, in de invasiemaanden, van de

I Aangehaald in B. Dahm: Sukarnos Kampf, p. 223.
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