
INEENSTORTING

In de inheemse dagbladen werd over het algemeen waardering geuit
voor het feit dat het gouvernement de Madjelis Rakjat Indonesia en de
Gapi als gesprekspartners had aanvaard, maar daarbij werd duidelijk
gemaakt dat het gesprek politieke vraagstukken niet uit de weg mocht
gaan. 'Wij noemen bijvoorbeeld', aldus een in Djokjakarta uitkomend
Indonesisch dagblad,

'de opheffing van de internering van ir. Soekarno en andere leiders, verruiming
van de bevoegdheden van de Volksraad, opdat zo spoedig mogelijk een verant-
woordelijke regering verkregen worde, vermeerdering van het aantalleden van
de Volksraad, zo mogelijk door benoeming van leiders van de beweging die niet
gekozen zijn, enzovoort.'

Een tweede blad schreef:

'Wij weten niet op welke wijze zal worden samengewerkt, erkend moet echter
worden dat de regering een begin heeft gemaakt om een nieuwe weg te banen.
Wij hopen dat deze samenwerking voor beide partijen goede vruchten zal
afwerpen. Er zijn vraagstukken genoeg die in het belang van de samenleving een
dringende oplossing behoeven: de vrijlating der geïnterneerde leiders, de erken-
ning van het volkslied, de volledige indianisatie, de Indonesische meerderheid
in diverse raden, enzovoort. .. Het gevoel, voor het 'eigen' land te werken, zal
de drang vormen om zich tot het uiterste te geven."

Nàg een concessie deed van Starkenborgh: hij liet begin januari '42

het verbod opheffen om in de uitzendingen van de Oosterse omroep van
de Nirom het begrip 'Indonesië' te gebruiken als aanduiding van de
gehele archipel.

In diezelfde dagen maakte de Regeringspubliciteitsdienst bekend dat
het eerste gesprek tussen het gouvernement en vertegenwoordigers van
de Madjelis Rakjat Indonesia en de Gapi op de Iyde januari zou plaats
vinden in Djokjakarta, dat de pers er niet zou worden toegelaten en dat
het louter zou gaan over de vraag hoe de oorlogsinspanning verhoogd
kon worden. Desondanks verklaarden de twee uitgenodigde lichamen
zich bereid, aan het gesprek deel te nemen - die bereidverklaring leidde
tot een nieuwe splitsing: de Miai, van mening dat de partners in de
Madjelis Rakjat Indonesia een gesprek op een zo beperkte basis hadden
moeten weigeren, trad uit het samenwerkingsverband. Het gevolg was
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