INEENSTORTING

Nederlanders of de Japanners. Zo te denken is verkeerd en altijd schadelijk voor
het Indonesische volk. Velen lopen inderdaad met dit verkeerde idee rond, er
zijn er zelfs die geloven dat wij honderd dagen onder Japanse heerschappij komen
te staan zoals een legende uit bijgelovige kringen luidt, en dat wij daarna vrij
zullen zijn. Op ons, ontwikkelden, rust de plicht, dergelijk funest bijgeloof te
bestrijden.

... Voorts moet onze houding in deze oorlog gegrond zijn op het eigen ideaal:
de verkrijging van het zelfbeschikkingsrecht en de bestrijding van aggressie. Als
wij er van overtuigd zijn, dat de Japanse aggressie onze idealen in gevaar brengt,
dan moeten wij het Japanse imperialisme bestrijden. Ook als wij zouden weten
dat Japan waarschijnlijk winnen zal, blijft de plicht op ons rusten om voor onze
bedreigde idealen op te komen. Liever staande sterven dan knielende leven . ..
Dit is de betekenis van de strijd.’!

Van zijn beschouwing zond Hatta Sjahrir, zijn medeballing op Banda,
een samenvatting. Sjahrir schrok er van. Niet dat hij iets op de inhoud
tegen had, maar welke gevaren konden voor Hatta niet uit publicatie
voortvloeien, indien, zoals hij voor mogelijk hield, Japan zou winnen
en dus heel Nederlands-Indié zou veroveren! Hij zocht onmiddellijk
Hatta op, wees hem op die gevaren en betoogde dat de Nederlanders het
er niet naar hadden gemaakt dat men het eigen leven voor hen in de
waagschaal zou stellen. Een uur voor Sjahrirs komst was Hatta’s brief
evenwel door de posterijen van Banda meegenomen en Hatta’s pogingen,
publicatie van zijn beschouwing te voorkomen, faalden.

Zijn twee artikelen in Pemandangan werden in verscheidene Europese
bladen overgenomen en trokken uiteraard ook in gouvernementskringen
de aandacht. Zij gaven, deelde van Starkenborgh in '48 aan de Enquéte-
commissie mee,

‘sommigen van mijn adviseurs aanleiding, er op aan te dringen dat ik Hatta uit
Banda zou weghalen en naar Java brengen om hem zich daar vrij te laten bewegen.
De regering moest proberen, profijt te trekken van zijn steun. Dat heb ik niet
gedaan. Het kon voor de regering alleen maar verzwakkend zijn, iemand die
jarenlang als revolutionair-gevaarlijk geinterneerd was, naar voren te halen en
hem te zeggen: ‘Nu aanvaard ik uw hulp’, en in de tweede plaats heb ik het niet
gedaan omdat ik geen praktische waarde hechtte aan de organisatie die Hatta toen
nog tot stand zou kunnen brengen . .. Hoe ver was Hatta bovendien te vertrou-
wen? En welk een ongerustheid zou samenwerking met Hatta bij verscheidene
andere groepen niet hebben gewekt?’?

' Pemandangan, 22 en 23 dec. 1941, aangehaald in de Deli Courant, 3 jan. 1942.
2 Getuige van Starkenborgh, Eng., punt n, ongepublic. verhoren, vraagno. 28 993.
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