
SOEKARNO

zijn gezin moesten te voet langs een moeilijk tracé een afstand afleggen
van 300 km. Wij weten niet precies op welke datum zij Padang bereikten;
onze schatting is: omstreeks 15 maart. De Japanners verschenen in Padang
op de z jste.

Op Soekarno's eerste contact met hen komen wij in deel I I b terug
- uitgebreid, Het dunkt ons van belang, hier slechts te onderstrepen dat
de verantwoordelijkheid voor het feit dat de Japanners deze geduchte
volksmenner in Indië aantroffen, aan Nederlandse kant ligt.

*

In juni '41 had van Starkenborgh de naoorlogse rijksconferentie aange-
kondigd waar Nederlands-Indië vertegenwoordigd zou moeten worden
door een aantal 'vooraanstaande personen'. Hoevelen zouden dat zijn en
hoe zou de delegatie moeten worden samengesteld? De Raad van Ne-
derlands-Indië adviseerde hem dat de Nederlands-Indische delegatie uit
vijftien personen diende te bestaan (voor de Antillen en Suriname dacht
de raad aan telkens drie) en dat die vijftien door het gouvernement
moesten worden benoemd, tien van hen op voordracht van de Volksraad.
Twee leden van de raad, van der Plas en Soejono, meenden dat die
voordracht een bindend karakter moest hebben, maar dat wees van
Starkenborgh af, 'wijl', zo seinde hij eind oktober '41 aan Gerbrandy,
'geen risico mag gelopen worden dat aldus bijvoorbeeld geïnterneerden
als Soekarno zouden moeten worden benoemd.' 1 Hij en de meerderheid
van de Raad van Nederlands-Indië wilden niet verder gaan dan de
Volksraad het recht geven, dubbeltallen op te stellen voor de bedoelde
tien benoemingen en zulks moest dan door de Volksraad met absolute
meerderheid van stemmen geschieden: met minstens een-en-dertig
stemmen vóór dus.

Zijn benoemingsvoorstel aan Gerbrandy voorleggend, vroeg van Star-
kenborgh of het kon worden goedgekeurd, 'opdat spoedig, bijv. in
november, systeem van aanwijzing en aantal deelnemers kan bekendge-
maakt.'? Gerbrandy had evenwel geen haast en wilde de bekendmaking
uitstellen, hetgeen van Starkenborgh, die eind augustus met goedvinden

1 Telegram, 30 okt. 1941, van van Starkenborgh aan Gerbrandy (archief kab. der
koningin). 2 Telegram, 30 okt. 1941, van van Starkenborgh aan Welter (van der Wal:
Volksraad, dl. IJ, p. 650-53).


