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den andere feiten tegenover gestaan: men had Amerikaanse, Britse en
Australische militairen zien verschijnen en dat had het vertrouwen ver-
sterkt dat de Geallieerde hulp althans voor het hoofdeiland op tijd zou
komen.

Dat vertrouwen ging gepaard met angst: angst vooral voor de wreed-
heden en de wandaden waaraan, àls zij verschenen, de Japanners zich,
naar men aannam, zouden overgeven (het gerucht dat op Tarakan Ne-
derlandse verpleegsters verkracht waren, leidde er toe dat er hier en daar
op Java gesproken werd, aldus Vromans, 'over het doden van verpleeg-
sters bij de komst der Japanners om die aan een erger lot te doen
ontsnappen'!), angst voor het ingrijpen van leden van de 'Vijfde Colon-
ne' die, zo werd rondverteld, op vele plaatsen in de archipel de Japanse
luchtmacht met lichtseinen en rooksignalen zouden hebben geholpen",
angst voor het onverhoeds landen van Japanse parachutisten.' Zo schom-
melden velen tussen hoop en vrees en er waren er (wij weten niet

I A. G. Vromans: 'De staatsmobilisatie van Nederlands-Indië', p. 368. 2 'Onze
transportvliegers " aldus later een kolonel van de Militaire Luchtvaart, 'stonden voor
niets en het ontbrak hun bepaald niet aan vakmanschap en moed, maar ik heb toch
een paar van hen in alle ernst horen zeggen dat we verkocht en verraden waren, want
overal, tot zelfs in het Sumatraanse en Borneose oerwoud toe, zat het vol met Vijfde
Colonne. Vloogje over het oerwoud naar een geheim vliegveld' (op Sumatra Palem-
bang II, op Borneo Singkawang II en Samarinda II), 'dan zag je langs de gehele route
... rook opstijgen en je hoefde de rookkolommetjes maar te volgen om precies uit
.te komen op de plaats- van bestemming ... Nu stijgen er inderdaad uit het oerwoud
op velerlei plaatsen altijd rookkolommen omhoog, niet alleen langs de vliegroutes
maar overal. Het was op het idiote af om, nu het oorlog was, die rookkolommen toe
te schrijven aan het werk van de Vijfde Colonne.

Toen ik op het hoofdkwartier van de luchtmacht' (te Bandoeng dus) 'op een morgen
voor het eerst luchtalarm meemaakte' (vermoedelijk was dat op de eerste dag van de
Japanse luchtoperaties boven Java, 3 februari) 'en we ons naar de schuilkelders begaven
... , was het toevallig het mooiste weer van de wereld. Een heldere blauwe lucht, maar
geen vliegtuig te zien of te horen. Dus bleven we bij de ingang van de schuilkelder
staan ... vanwaar we uitzicht hadden over het centrum van de stad. Plotseling riep er
een van de officieren: 'Kijk, Vijfde Colonne!', en hij wees in de richting van een witte
rookpluim die we op grote afstand uit het centrum zagen opstijgen. Ik riep onmid-
dellijk een van onze Javaanse motorrijders er bij, wees hem de rookpluim en droeg
hem op, er snel heen te rijden om te kijken wat dat te betekenen had. Binnen tien
minuten was de man terug: de rookpluim kwam van het station Bandoeng waar op
het emplacement een locomotief aan het stoom afblazen was .... Zodra ik de kans
kreeg, heb ik me tot generaal Bakkers gewend, de chef-staf van het Algemeen
Hoofdkwartier, om hem te raden, alle berichten omtrent een Vijfde Colonne uit de
pers te doen verdwijnen.' (c. Giebel: 'Via Colditz en Morotai' (z.d.), p. 164-
65) 3 Om de landing van parachutisten te bemoeilijken, werden op tal van terreinen,
met name op de Bandoengse hoogvlakte, bamboestaken in de grond gepoot.
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