
BEZORGDHEID VOOR DE KOMST DER JAPANNERS

hoevelen) die uit die onzekerheid vluchtten in een nogal luidruchtig
feestvertoon, dat in januari en februari gestimuleerd werd door de
behoefte om de te hulp gesnelde Geallieerde militairen te onthalen.
'Sinds de oorlog was uitgebroken, was het', schreef later de in onze
voorlaatste voetnoot al aangehaalde kolonel van de Militaire Luchtvaart,

'in Bandoeng [in de sociëteit) iedere avond feest in plaats van alleen maar tijdens
het weekeinde. Vroeger stonden er ... alleen op zaterdagavonden drommen
Indonesiërs te kijken naar de sprongen die er door de blanda's op de dansvloer
werden gemaakt, maar nu het oorlog was, stond het er elke avond tjokvol, elke
avond was het feest."

Bij diegenen die zo hun bezorgdheid afreageerden, vond de gefor-
ceerde uitgelatenheid steun in het feit dat in de gebieden die nog niet
door de Japanners waren veroverd, in de eerste drie maanden van de
oorlog het dagelijks leven overdag ('S avonds was de verduistering
hinderlijk) niet wezenlijk werd verstoord, behalve dan in Soerabaja toen
het in februari herhaaldelijk werd gebombardeerd. De enige verschillen
met vroeger waren dat in januari in de steden veel scholen, nodig voor
inkwartiering van troepen, werden gesloten, dat vele inheemsen de
steden verlieten en dat ook vrouwen en kinderen van Europeanen en van
Chinezen (wij weten niet hoevelen) uit de kuststrook wegtrokken (uit
Batavia vooral naar Bandoeng, dat propvol vluchtelingen raakte). Te
denken gaf voorts dat het gouvernement en talrijke Europese maatschap-
pijen er in de laatste week van februari een begin mee maakten, bij wijze
van voorschot twee maanden salaris uit te betalen, dat toen een deel van
de particuliere auto's werd gevorderd en dat op donderdag 26 februari
op Java de benzinerantsoenering werd ingevoerd. Ook toen evenwel
voorzag men niet dat een snelle verovering ophanden was. Van Mooks
opvolger van Hoogstraten die, zoals eerder vermeld, eind februari naar
Australië werd gezonden om er het doorzenden van Geallieerd oorlogs-
materieel te bevorderen, was er van overtuigd dat hij nog naar Java zou
kunnen terugkeren; 'wij dachten toen namelijk allemaal', zei hij later aan
de Enquêtecommissie, 'dat de Preangerstelling' (die na de Eerste Wereld-
oorlog ontmanteld was) 'minstens twee tot vier maanden zou kunnen
worden verdedigd'2, en nadat van der Plas op dinsdagavond 3maart, toen
de Japanners op Java al belangrijke successen behaald hadden, in een

, C. Giebel: 'Via Colditz en Morotai', p. 168. 2 Getuige J. E. van Hoogstraten, Enq.,
dl. III c, p. 832.
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