
'DE REGIMENTEN WAREN ELKAARS RESERVE'

Japanners, naar het zuiden doorstotend, West- en Oost-Java zouden
scheiden en zich van Tjilatjap meester zouden maken.

Bij elkaar telden deze eenheden ca. achttienduizend militairen. Zij
hadden, zoals uit hoofdstuk I I bleek, een groot tekort aan tanks en
lichtere vechtwagens, aan artillerie en vooralook aan luchtafweermid-
delen. Bovendien hadden voor het oefenen in groter verband de tijd en
de middelen ontbroken (bijna alle vrachtauto's waren ingezet bij de
aanleg van nieuwe vliegvelden) - vele militairen hadden, om aanslagen
door leden van de 'Vijfde Colonne' tegen te gaan, een aanzienlijk deel
van hun tijd moeten besteden aan het misschien niet zo afmattende maar
wel geestdodende op wacht staan. Reserves waren er niet, 'de regimen-
ten', aldus het aan de strijd op Java gewijde deel VII van het stafwerk
Nederlands-Indië contrajapan, 'waren als het ware elkaars reserve' I - traden
zij evenwel als elkaars reserves op, dan moesten zij over grote afstanden
worden verplaatst en dat zou hoofdzakelijk per trein moeten geschieden.
Daarnaast telde het Knil talrijke andere onderdelen: marechaussee-deta-
chementen, afdelingen van de Landstorm (oudere, slechts matig geoe-
fende reservisten" waaruit meestal de stadsgarnizoenen waren samenge-
steld) en, tenslotte, de detachementen van de kustwacht; deze laatste
vormden evenwel niet meer dan een heel dun scherm dat, naar te
voorzien viel, spoedig zou worden doorbroken - daarna pas zouden de
grotere eenheden in actie komen.

In de weken waarin vertrouwd werd dat de 6de en 7de Australische
infanterie-divisie tijdig in Indië zouden arriveren, had Wavell bepaald
dat de verdediging van Midden-Java aan de Australiërs zou worden
overgelaten, zodat van het totale gebied dat aan het Knil was toever-
trouwd, een flink stuk afviel- op 18 februari evenwel kwam vast te staan
dat op de inmiddels in Tandjong Priok aangekomen voorhoede van de
'7de divisie, ca. tweeduizendtweehonderd man (met als voornaamste
onderdelen een mitrailleur- en een geniebataljon), niets meer zou volgen.

I Nederlands-Indië contrajapan, dl. VII, p. 10. 'Een in I9I6 geboren reservist van de
artillerie die in '35 in Indië zijn eerste oefening had gehad, vijf-en-een-halve maand,
en in december '4I gemobiliseerd werd, achtte zijn voortgezette opleiding geheel
onvoldoende. 'Wij ergerden ons', schreef hij later, 'aan het feit dat er nog steeds met
handboekjes werd gewerkt waarin gewezen werd op de praktijk, opgedaan tijdens de
Atjeh-oorlog. Toen ik er op wees dat dit rommel uit de oude doos was ... , werd ik
door een beroepsofficier met een 'douw' bedreigd. We hoorden dus steeds weer
dezelfde uitdrukking: 'Bij ons in Atjeh deden we het zo ... '. Het moreel van de troep
was echter hoog.' (c. van der Grift: Vier maanden onder de jappen op java en mijn
ontsnapping (I946), p. 10)
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