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waren door MLD-vliegboten waargenomen en de transportschepen die
naar Rembang voeren, waren verkend door een Nederlandse en een
Amerikaanse vliegboot en vrijdagmiddag aangevallen door drie van de
weinige B-17’s die Colonel Eubank nog tot zijn beschikking had. Trou-
wens, dat op Oost-Java een landing dreigde, wist het Algemeen Hoofd-
kwartier al op woensdag en donderdag — de lezer herinnere zich dat
Helfrich in de nacht van woensdag op donderdag de ‘Exeter’ en de ‘Perth’
van Tandjong Priok naar Soerabaja liet varen; daar kwam bij, dat een
landing op Java’s noordwestpunt over het algemeen in de natte moesson
moeilijk werd geacht. ‘In de nacht van 27 op 28 februari’ (van vrijdag op
zaterdag dus) ‘wees alles er op’, aldus het aan de strijd in de lucht gewijde
deel IV van Nederlands-Indié contra_Japan, ‘dat de vijand zijn hoofdaanval
tegen Oost-Java zou richten’* — vandaar dat in die nacht besloten werd,
op zaterdag tien volstrekt verouderde Britse bommenwerpers (‘zij had-
den’, schrijft Bezemer, ‘Australische en Nieuw-Zeelandse bemanningen
die zwoeren dat hun toestellen uit het museum in Singapore afkomstig
waren’?) van West-Java oostwaarts te verplaatsen naar een vliegveld bij
Madioen. Zij streken daar zaterdagmiddag neer. Deze toestellen waren
het, die in de nacht van zaterdag op zondag bij helder maanlicht tweemaal
de bij Rembang landende Japanse eenheden (de 48ste divisie die Soera-
baja moest veroveren en de Sakagoetsji-brigade die naar Tjilatjap diende
door te stoten) aanvielen en twee Japanse schepen beschadigden (de
Japanners verloren honderdvijftig man) — de toestellen keerden vervol-
gens naar West-Java terug.®> De aanvallen werden zondagochtend vroeg
herhaald door twintig bondgenootschappelijke jagers die opstegen van
het tussen Madioen en Soerabaja gelegen vliegveld Ngoro: acht Ameri-
kaanse P-40’s en twaalf toestellen van de Militaire Luchtvaart van het
Knil, tw. vijf (oude) Buffalo’s en zeven van de RAF overgenomen
Hurricanes. Doordat die jagers geen bommen vervoerden, konden zij de
transportschepen en landingsvaartuigen slechts met hun mitrailleurs be-
stoken. Zij brachten de Japanners enige verliezen toe (waarbij overigens
twee P-40’s neergeschoten werden) en wilden hun aanvallen herhalen,
maar het vliegveld Ngoro werd door de Japanse luchtmacht ontdekt en
de daarheen teruggekeerde toestellen werden, op enkele P-40’s na, door
Japanse Zero-jagers in brand geschoten; de Nederlandse piloten vertrok-

' Nederlands-Indié contra Japan, dl. 1V, p. 143. 2 K W. L. Bezemer: Zij vochten op de
zeven zeeén, p. 376. * Volgens de Japanse gegevens trachtten ook nog drie motor-
torpedoboten van Soerabaja uit tot de landingsplaats door te dringen en werden deze
verdreven.
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