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en gold hetzelfde voor Eretan Wetan waar zich een miniem detachement
van de kustwacht bevond. Bij Merak en bij de Bantambaai stonden iets
meer Knil-militairen. Het detachement bij de Bantambaai bevond zich
evenwel, toen de Japanners landden, ca. 15 km van de landingsplaats en
kreeg zaterdagavond opdracht, zich terug te trekken; het detachement-
Merak raakte te middernacht slaags met de landende Japanners, wist de
landingsboten die op de haven van Merak afvoeren, terug te drijven maar
toen die boten vervolgens aan weerszijden van de haven hun troepen
ontscheepten, begon het detachement om half twee te wijken, waarbij
de commandant gescheiden raakte van de troep — meer dan een week
zwierf hij geheel alleen in West-Bantam rond.

Tegen de landing van de Sjoji-brigade te Eretan Wetan die ca. vijfdui-
zend militairen telde, konden de acht man van de kustwacht uiteraard
niets ondernemen. Er was overigens in Eretan Wetan midden februari
zelfs nog geen waarschuwingspost geweest. Van der Plas had dat gecon-
stateerd, toen hij in de derde week van februari op Java een rondreis
maakte. ‘lk vroeg’, vertelde hij aan de Enquétecommissie,

‘aan de dessa-leider in Eretan: “Wanneer er nu eens een vreemd schip komt, wat
doe je dan? En wat doe je, als er eens vreemde soldaten zouden komen?’ ‘Dan
stapt de politieagent van het dorp op de fiets, fietst dan’ (dat was ca. twaalf
kilometer) ‘naar de wedono en deze probeert per telefoon contact te krijgen met
de regent die de militaire autoriteiten moet waarschuwen.” Dat leek mij bepaald
onbevredigend. De wegen in [dat gebied] waren verder in het geheel niet afgezet
en geen vernielingen van bruggen waren voorbereid . . . Ik sprak de regent, die
mij vertelde dat hij op het gevaar in Eretan herhaaldelijk telefonisch en ook
schriftelijk de aandacht had gevestigd, maar dat had geen resultaat gehad.

... Ik kwam dinsdag 24 februari ’s morgens vroeg terug in Bandoeng, ging
naar de gouverneur-generaal die mij zei dat ik het geval-Eretan dadelijk met de
legercommandant moest gaan bespreken. Dat kon pas in de namiddag, want de
legercommandant rustte die voormiddag. Toen ik bij hem kwam, ontbood
generaal ter Poorten ook de chef-staf en ndg een stafofficier. Bij de bespreking
bleek dat op de kaarten die de heren bij zich hadden, de wegen in die streek die
in de jongste tijd waren aangelegd ..., ontbraken. . .. Toen ik er op aandrong
dat er iets zou gebeuren, al was het maar dat een groepje mensen desnoods
draadloos met een walkie-talkie bericht zou kunnen doorgeven als er iets ging
gebeuren, zei plotseling generaal ter Poorten: ‘Dat heeft allemaal geen zin. We
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