
DE LANDING BIJ ERETAN WETAN

kunnen niet overal tegelijk zijn. Daar is toch niets aan te doen. Het is allemaal
hopeloos.' Zodoende is er inderdaad niets gebeurd' I -

dat laatste was niet juist: er werd een kustwacht-detachement naar Eretan
Wetan gezonden, maar de tijd ontbrak (en wellicht ontbraken ook de
middelen) om de wegen in dit gebied voor versperring en een of meer
bruggen voor vernieling voor te bereiden. Er liep (zie kaart XVIII op de
pag.'s 1002-1003) van Eretan Wetan een weg langs de kust westwaarts
vanwaar men na. ca. 30 km, na twee bruggen gepasseerd te zijn, 35 km
zuidwaarts kon gaan naar Soebang, waarbij opnieuween brug gepasseerd
moest worden - ca. 15 km ten westen van Soebang lag het belangrijke
vliegveld Kalidjati. Daarheen moest dus ca. 80 km worden afgelegd.

Toen het bericht van de landing bij Eretan Wetan het Algemeen
Hoofdkwartier bereikte (dat bericht kwam 's nachts om drie uur van de
commandant van de kustwacht binnen), waren er twee eenheden die
tegen de landingsplaats konden worden ingezet: de afdeling gemotori-
seerde cavalerie die zich ca. 50 km ten zuiden van de landingsplaats
bevond, en het in Cheribon gelegen infanterie-bataljon, dat een afstand
van ca. 100 km moest afleggen. Beide eenheden werden gealarmeerd: de
afdeling cavalerie kreeg opdracht naar Eretan Wetan op te rukken, deed
zulks in de loop van de ochtend, kwam onder mitrailleurvuur te liggen
en trok terug, voorzover bekend zonder verliezen te lijden of ook maar
een schot te lossen. Het infanterie-bataljon (het had in Cheribon met
kracht moeten optreden tegen plunderaars) werd niet tegen Eretan Wetan
ingezet maar kreeg slechts opdracht zich westwaarts te verplaatsen; in het
gebied waar het toen aankwam, verscheen in de loop van de middag de
cavalerie-eenheid die dicht bij Eretan Wetan was geweest.

De japanse stoot naar Kalidjati was toen al met succes bekroond.
's Morgens even na zes uur hadden vier, van een klein kanon voorziene

vrachtauto's met tezamen ca.tweehonderd infanteristen de landingsplaats
verlaten, gevolgd doof enkele tanks. Op weg naar Kalidjati stieten deze
japanners ca. 20 km ten westen van de landingsplaats op een tweede
kustwachtdetachement, hier en daar ook op Landwachten. Veel weerstand
ontmoetten de japanners niet, maar al werden er maar een paar schoten
gelost, dan hield hun colonne halt. Noch Bandoeng, noch Kalidjati werd
gewaarschuwd. 's Morgens om negen uur bevonden de vrachtauto's en
de tanks zich in Soebang, waar zij bleven wachten tot ca. achthonderd

I Getuige eh. O. van der Plas, Enq., dl. VIII c, p. 1354.
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