INEENSTORTING

Japanse infanteristen die van Eretan Wetan naar Soebang waren gefietst,
zich bij hen hadden aangesloten.

Op het vliegveld Kalidjati bevond zich op zaterdag, gelijk vermeld,
een compagnie van het Knil. Zij had voor de verdediging van het
vliegveld de beschikking over vier van mitrailleurs voorziene steunpun-
ten die op de hoeken waren aangelegd en het vliegveld onder vuur
konden nemen als daar Japanse parachutisten zouden landen. Die Knil-
compagnie zou evenwel worden afgelost door een Engelse, bestaande uit
grondpersoneel van de RAF en uit Palembang afkomstige luchtdoelar-
tilleristen: in totaal ca. tweehonderdvijftig man, van wie velen onvol-
doend bewapend waren. Zaterdagmiddag was de Engelse compagnie in
vrachtauto’s aangevoerd en toen had de Knil-commandant met zijn
Engelse collega de afspraak gemaakt dat de Engelsen zondagochtend de
verdediging van het vliegveld zouden overnemen. In de nacht van
zaterdag op zondag nu kwam van generaal van Oyen de order binnen
dat, aangezien een Japanse landing tussen Batavia en Cheribon dreigde,
de op Kalidjati aanwezige vliegtuigen ’s morgens moesten uitwijken. Het
betrof hier zeven Nederlandse Glenn Martins en zestien Engelse bom-
menwerpers. De Nederlandse toestellen vlogen ’s morgens even na negen
uur weg, de Engelse moesten wachten daar een deel van hun bemanning
uit Soebang moest worden opgehaald. Die Engelse toestellen stonden
dus nog op het vliegveld, voor de vernielingen werden daar nog pas
voorbereidingen getroffen en een klein deel van de Knil-compagnie was
nog niet afgevoerd, toen de Japanners omstreeks elf uur geheel onver-
wachts met hun tanks en met militairen op vrachtauto’s en op fietsen bij
het vliegveld verschenen en het brutaalweg opreden. Een immense
verwarring ontstond. ‘lk rende’, aldus de nog op het vliegveld aanwezige
commandant van de op Kalidjati gestationeerde Nederlandse toestellen,

‘naar buiten om te trachten iets bij elkaar te krijgen om weerstand te kunnen
bieden. Ik kon echter alleen de door mij aan de zuidrand van het vliegveld
opgestelde brigade bereiken en zag geen enkele Engelse militair, terwijl door de
kampongs en langs de paadjes het burgerpersoneel van de Militaire Luchtvaart en
zeer vele helpers wegvluchtten. Op het vliegterrein werd geschoten, zowel uit
mitrailleurs als uit het geschut van middelbare tanks waarvan ik er een stuk of
zes had voorbij zien rijden.”

‘De Jappen’, aldus een cadet-vaandrig, die hun in handen viel,

! Aangehaald in Nederlands-Indié contra Japan, d1. VI, p. 6.

1004



