
HET VLIEGVELD KALIDJATI GAAT VERLOREN

'werkten vlot en efficiënt. De tanks namen de stellingen in de rug onder vuur,
de infanterie dekte zich eerst ... Een klein kanon van 5 cm opende het vuur op
de verst afgelegen pillboxes. Dat kanon werd op een vrachtauto vervoerd. De
Engelse troepen konden weinig weerstand bieden, aangezien de vuurstroken der
mitrailleurs hoofdzakelijk op het vliegveld lagen. Na een korte voorbereidende
beschieting door het stuk geschut en de kanonnen van de tanks ondernam de
lapse infanterie de aanval. In groepen van twintig à vijf-en-twintig man stormden
zij naar de stellingen. Van een verspreide orde was geen sprake. Toch leden zij
geen noemenswaardige verliezen ... Weldra kwamen de Engelsen uit hun
pillboxes te voorschijn en werden bij ons gevoegd.' 1

In niet veel meer dan een uur werd Kalidjati door de Japanners
veroverd. De Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen werden afge-
voerd (talrijke Engelsen waren gesneuveld, een groot aantal Engelsen
was door de Japanners afgemaakt) en van het nauwelijks gewapende
RAF-grondpersoneel was een deel in vrachtauto's naar Bandoeng ge-
vlucht." Vier van de zestien Engelse bommenwerpers hadden nog op het
nippertje kunnen wegkomen, de resterende waren mèt alle gebouwen
en voorraden de Japanners in handen gevallen. Deze namen het op
West-Java zo centraal gelegen, geheel onvernielde vliegveld onmiddel-
lijk in gebruik: op maandag streken er sterke afdelingen Japanse jagers
en bommenwerpers neer.

*

Het verlies van Kalidjati al op die eerste gevechtsdag, zondag I maart,
was een zware tegenslag voor het Algemeen Hoofdkwartier.' Er volgde
een tweede: Colonel Eubank die, conform de aanwijzingen van de
Combined Chiefs of Staff en op bevel van Brereton, op 25 februari begonnen

1 A.V., p. 58. 2 Uit hun komst in Bandoeng leidde ter Poorten af dat het vliegveld
door de Engelsen nauwelijks was verdedigd. Zijn bericht daaromtrent aan de Combined
Chiefs of Stafftrok hij op dinsdag in. 3 In het zondagmiddag om vier uur uitgegeven
weermachtscommuniqué stond, nadat van de Japanse landingen melding was gemaakt
(MerakfBantambaai, Eretan Wetan en Rembang - die locaties werden niet genoemd):
'Op alle drie invalspunten bieden eenheden van het Knil krachtige tegenstand' (dit
was wel zeer gefiatteerd). Over de val van Kalidjati werd gezwegen - maandag werd
wèl gesproken van een 'door de vijand bezet vliegveld' en donderdag werd dat als
Kalidjati geïdentificeerd.
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