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uitmaakte van het naar de hoogvlakte van Bandoeng verplaatste 4de
regiment infanterie - slechts een afdeling van de Landstorm, oude
reservisten dus, was er achtergebleven. Het verdwijnen van dat bataljon
wekte uiteraard bezorgdheid bij de in Semarang wonende Europeanen
_ bezorgdheid óók bij de gouverneur van Midden-Java die daar zijn
residentie had. Hij vroeg op donderdag 26 februari van Starkenborgh
verlof om zich met zijn staf te begeven naar een plaats bij de zuidkust,
niet ver van Djokjakarta. Dat verlof werd hem verleend - wij nemen
aan dat van Starkenborgh zulks deed omdat hij wilde bevorderen dat de
gouverneur zo lang mogelijk leiding zou kunnen geven aan het BB-
apparaat op Midden-Java (gebied waarvan en:kele dagen eerder was
komen vast te staan dat het niet zou worden verdedigd) en wilde
voorkomen dat de gouverneur in het aan de noordkust gelegen Semarang
spoedig in handen zou vallen van de Japanners wier naar Oost-Java
koersende invasievloot al was waargenomen. Hoe dat zij, dat nu na het
infanteriebataljon ook de gouverneur met zijn stafwegtrok (één tot deze
staf behorende resident-ter-beschikking bleef achter), wekte nervositeit
bij allen die er kennis van kregen en bij de Europeanen onder hen
vermoedelijk ook jaloezie doordat men hoorde dat de betrokkenen, die
in de nacht van donderdag op vrijdag in volgepakte auto's waren weg-
gereden, hun gezinnen hadden: meegenomen.

Zondagochtend nu verspreidden zich langs de gehele noordkust van
Midden-Java geruchten dat de Japanners op diverse plaatsen tot landin-
gen waren overgegaan. Men wist er dat bijna alle onderdelen van het ade
regiment infanterie waren verdwenen - dat versterkte de nervositeit. Uit
Tegal en Pekalongan, alsook uit Cheribon, trokken talloze inheemsen en
Indische Chinezen het binnenland in. Hetzelfde gebeurde in Semarang
maar daar gebeurde méér. In de vroege uren werd er rorrdverteld dat de
Japanners niet ver ten westen van de stad geland waren - men nam niet
anders aan dan dat zij spoedig in de stad zelf zouden verschijnen.
's Morgens om half negen ging het vernielingscorps aan de slag; in zijn
haast verzuimde het een deel van de voorbereide vernielingen uit te
voeren en ging het tot gemakkelijk uit te voeren vernielingen over, o.m.
van voedselvoorraden, die niet op het programma stonden. Bruggen
werden opgeblazen, alle benzinepompen met hun voorraden vernield of
in brand gestoken. 's Morgens om tien uur trok de Landstorm weg om,
volgens een ontvangen bevel, ca. 30 km bezuiden de stad een voorbereide
stelling op de weg naar Magelang (zie kaart XVII op de pag.'s I002-I003)

in te nemen. Vreemd genoeg kreeg ook de Stadswacht bevel om naar die
stelling te gaan - de commandant vertrouwde het bevel niet, trachtte het
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