
'HET IS TOCH EEN ROTZOOI!'

Knil op W est-Java ondernam, zulks vooralom de dodelij ke bedreiging
op te heffen die door het verloren gaan van het vliegveld Kalidjati was
ontstaan. Die acties richtten zich op twee punten: de basis van de Sjoji-
brigade, d.w.z. het landingspunt bij Eretan Wetan, en het door de brigade
veroverde vliegveld.

Over de acties tegen het landingspunt bij Eretan Wetan kunnen wij
kort zijn. Zondagochtend had, gelijk eerder vermeld, de bezuiden Eretan
Wetan gelegerde kleine gemotoriseerde cavalerie-eenheid niets bereikt.
Zij had zich zondagmiddag teruggetrokken naar het gebied waar het uit
Cheribon afkomstige infanterie-bataljon verscheen. Maandag aan het
eind van de ochtend kreeg de commandant van dat bataljon bevel, samen
met de cavalerie-eenheid de Japanners aan te vallen. In de loop van de
middag naderde hij Eretan Wetan tot op enkele kilometers; hij consta-
teerde dat er talrijke Japanners waren en ging nu, de strijd vermijdend,
met zijn troepen naar een plaats, ca. 20 km ten zuidoosten van Eretan
Wetan. Dinsdagochtend zette hij van daaruit de aanval op de landings-
plaats in - Japans scheepsgeschut deed enkelen sneuvelen, de aanval werd
niet doorgezet en er volgde een nieuwe terugtocht, waarna de gemoto-
riseerde eenheid en het bataljon uit Cheribon voorshands verder niets
ondernamen; zij kregen daar ook geen bevel toe.

Was dus de poging om het de Japanners bij hun landingsplaats lastig
te maken, mislukt (een van Batavia uit ondernomen poging komt later
aan de orde), niet beter verging het de acties die van Bandoeng uit ingezet
werden om het vliegveld Kalidjati te heroveren.

*

Er waren van Bandoeng uit twee routes naar Kalidjati (zie kaart XVIII op
de pag.'s 1002-1003): de gemakkelijkste liep met een boog om de vulkaan
Tangkoeban Prahoe, die aan de noordzijde van de Bandoengse hoog-
vlakte ligt, en naderde vervolgens via Poerwakarta het vliegveld van het
westen uit; de tweede route was die welke, zoals wij in hoofdstuk 1

beschreven, van Starkenborgh en ter Poorten met de overige leden van
hun gezelschap volgden, toen zij zich op zondag 8 maart naar generaal
Imamoera begaven: van Bandoeng noordwaarts naar Soebang en vandaar
naderde men dan het vliegveld van het oosten uit. Het nadeel van die
tweede route was dat men over uitlopers van de Tangkoeban Prahoe de
Tjiater-pas moest passeren waar de weg nogal primitief was; bovendien
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