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diende men aan te nemen dat Soebang door de japanners was bezet,
zodat het moeilijker zou zijn, via Soebang dan via Poerwakarta tot
Kalidjati door te dringen. In het begin van de zondagmiddag vernam het
Algemeen Hoofdkwartier evenwel dat een vernielingsploeg de weg
Poerwakarta-Kalidjati al met omgehakte bomen zou hebben versperd (op
maandag zou blijken dat dat bericht onjuist was) - derhalve viel de keus
op de weg via Soebang. ,

De tot de Groep-Bandoeng behorende Mobiele Eenheid werd zon-
dagmiddag om half drie in vrachtauto's noordwaarts gezonden: ca. vier-
honderd man, die onder commando stonden van kapitein G. J.Wulfhorst
en die 24 lichte vechtwagens en 3 pantserauto's bij zich hadden. Een uur
later volgde op de Mobiele Eenheid een batterij bergartillerie. Over de
Tjiater-pas vorderde de Mobiele Eenheid slechts langzaam: 's avonds om
acht uur, in het donker dus, was Wulfhorst nog ca. 10 km van Soebang
verwijderd. Hij hoorde daar van inheemsen die uit Soebang waren
gevlucht, dat de Japanners bezuiden die plaats een versperring hadden
aangebracht en besloot halt te houden. Hij zond een motorordonnans
naar de commandant van de Groep-Bandoeng, generaai Pesman, met
bericht dat hij maandagochtend met steun van de inmiddels aangekomen
batterij bergartillerie de Japanners zou aanvallen. Pesman die op die
avond vernomen had dat het Algemeen Hoofdkwartier had besloten, alle
beschikbare reserves voor de herovering van Kalidjati in te zetten, liet in
de nacht van zondag op maandag een aparte strijdgroep vormen die onder
bevel kwam te staan van majoor C. G. J. Teerink. De kern daarvan werd
gevormd door het uit Semarang afkomstige infanterie-bataljon; dit had
na vertrek uit die stad (23 februari) bijna zestien uur in de trein gezeten,
was aan de rand van de Bandoengse hoogvlakte eerst op een onderneming
ondergebracht, had vervolgens onder de tropenzon te voet een zwaar
bergtraject van bijna 50 km moeten afleggen om een nieuwe stelling in
te nemen, had twee dagen hard gewerkt om die stelling gereed te maken
- het was allemaal vergeefs geweest: zondagochtend vroeg was het
bataljon in vrachtauto's naar Bandoeng verplaatst, waar het.in de middag
aankwam. Om een uur of twee in de nacht van zondag op maandag werd
het gewekt. 'Dus toch!', schreef in zijn herinneringen Rob Nieuwen-
huys -

'We moesten een uur later voor vertrek gereed zijn. Er was overalopwinding.
Hier en daar gaven groepjes jonge jongens zelfs blijken van strijdlust maar onder
ons heerste algemene verslagenheid. We hoorden dat een 'sterke eenheid' van
gevechtswagens en tanks onder dekking van de duisternis een verrassingsaanval
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