POGINGEN TOT HEROVERING VAN KALID]JATI

op Soebang zou uitvoeren en wij moesten als infanterie-bataljon de herovering
meehelpen consolideren. Maar waarom moesten wif daarbij zijn? vroegen we
ons af. We waren volkomen onbekend met het terrein. Het leek ons een
lichtvaardig besluit, zeiden we. De meesten van ons hadden nog een jong gezin
en alleen daaraan dachten wij. Geen enkel beroep op plicht of vaderland woog
daartegen op. Maar we zaten er nu eenmaal in, gevangen in normen waar wij
buiten stonden. We konden elkaar alleen zwijgend aankijken.’

Het inpakken begon, maar werd onderbroken:

‘Ergens in de duisternis hoorden we rumoer, roepen en schreeuwen, en
vloeken, voluit vloeken: godverdomme! De geronselde Indonesische chauffeurs
bleken te zijn gedeserteerd.! Overal in de struiken en onder de wagens vond men
hun militaire uniformen. Zij zelf waren spoorloos in de stadsverduistering
verdwenen. Er heerste algemene verontwaardiging. Men sprak al van ophangen
en fusilleren, maar voorlopig waren ze weg, en achteraf bezien: wat hadden zij
tenslotte met onze oorlog te maken? De verwarring was in ieder geval groot. Er
moesten vrijwilligers worden opgeroepen. ‘Europese soldaten, geen inlanders
meer!” Een groot aantal vooral Indo-Europese jongens meldde zich. Ze werden
over de verschillende wagens verdeeld. Men vroeg naar geen rijvaardigheid, niets.
We moesten weg, we hadden toch al ruim een uur verloren.’2

Om vier uur begon het bataljon noordwaarts te rijden, weer over de
Tjiater-pas.

Terwijl de groep-Teerink Soebang naderde, had kapitein Wulfhorst
met zijn Mobiele Eenheid de aanval al ingezet. De lichte tanks drongen
tot in Soebang door maar van de pantserauto’s wist slechts één hen te
volgen; dit vehikel keerde terug toen bleek dat de overige achtergebleven
waren. Er werd de gehele ochtend aan de zuidrand van Soebang gevoch-
ten waarbij de Mobiele Eenheid, die geen steun van de artillerie kreeg,
niet onaanzienlijke verliezen leed (van de tanks bleven slechts ca. 8
inzetbaar) — zuidwaarts terugtrekkend ontmoette kapitein Wulfhorst de
voorhoede van de Groep-Teerink van welker komst hij onkundig was
gelaten. Majoor Teerink meende met zijn eigen vermoeide troepen de
Japanners pas te kunnen aanvallen nadat de mannen van de Mobiele
Eenheid weer op krachten gekomen waren — hij besloot, pas de volgende
dag, dinsdag dus, tot de aanval over te gaan. Deze werd ingezet om vijf

! Dit waren niet ‘geronselde’ chauffeurs maar de inheemse vrijwilligers die toegetre-
den waren tot het Vrijwillige Autobestuurderskorps, het Vaubek. ? R. Nieuwen-
huys: Een beetje oorlog (1979), p. 27.

1019



