POGINGEN TOT HEROVERING VAN KALIDJATI

en wel door het in Batavia gelegerde infanterie-bataljon dat twee weken
eerder aan de verdediging van Palembang had deelgenomen en weer naar
Java was teruggekeerd. Schilling kreeg nu bevel, ook dat bataljon aan
generaal Pesman af te staan: het moest maandag naar Tjikampek worden
verplaatst (zie kaart XVIII op de pag.’s 1002—1003) teneinde van daaruit
een, zoals dat heette, ‘gewelddadige verkenning’ uit te voeren in de
richting van Eretan Wetan. Nu had generaal Schilling zondagochtend
vroeg op het vernemen van het bericht dat de Japanners bij Eretan Wetan
waren geland, uit Batavia al een gemotoriseerd eskadron cavalerie (een
eskadron met pantserwagens) naar Tjikampek gezonden om er zorg voor
te dragen dat even ten oosten van die plaats de brug over een brede rivier
zou worden vernield. Hij wist dat die vernieling was uitgevoerd en wees
er het Algemeen Hoofdkwartier dus op, dat het uit Batavia weg te zenden
infanterie-bataljon niet tot een ‘gewelddadige verkenning’ zou kunnen
overgaan omdat het niet over de brede rivier zou kunnen komen — het
Algemeen Hoofdkwartier handhaafde het bevel.

Maandag werd het bataljon uit Batavia niet zonder moeite naar Tji-
kampek verplaatst. Bij de rivier aangekomen constateerde het dat de brug
grondig was vernield en dat pioniers nodig waren voor het herstel.
Onmiddellijk werd contact opgenomen met generaal Pesman — ongeveer
op het moment dat deze toezegde dat hij uit Bandoeng een eenheid
pioniers naar Tjikampek zou zenden, verschenen er Japanners op de
oostelijke oever van de rivier. Van de ‘gewelddadige verkenning’ in de
richting van Eretan Wetan kwam dus niets terecht.

Hoe verging het de Groep-Toorop?

De nacht van zondag op maandag en de gehele maandag waren nodig
om de eenheden waaruit de Groep bestond, uit het gebied van Buitenzorg
met vrachtauto’s over te brengen naar de Bandoengse hoogvlakte — deze
groep was het die naar Kalidjati de route via Poerwakarta zou volgen
waarvan men nu wist dat ze in het geheel niet door bomen versperd was.
De kolonel was eigenlijk van plan om met zijn eenheden al in de nacht
van maandag op dinsdag naar de buurt van Kalidjati te rijden, maar dat
was onmogelijk: zijn troepen waren er te vermoeid voor en bovendien
hadden ook zij veel te weinig te eten gekregen. Het plan dat de kolonel
maakte, hield ten eerste in dat op de weg naar Kalidjati even benoorden
Poerwakarta, nl. bij Sadang (zie kaart XVIII op de pag.’s 1002—1003), een
brug over een rivier zou worden bezet door de helft van het gemotori-
seerde eskadron cavalerie dat zondagochtend de brug beoosten Tjikam-
pek had vernield, en dat de beveiliging van de brug bij Sadang zou
worden overgenomen door de helft van het infanterie-bataljon dat naar

1021



