
POGINGEN TOT HEROVERING VAN KALIDJATI

steeds ver verwijderd van het vliegveld dat zij moesten heroveren,
voelden zich weerloos overgeleverd aan het geweld van een oppermach-
tige tegenstander. De meesten vielen overhaast op Sadang terug waar
kolonel Toorop bij de brug wanhopige pogingen ondernam om de
vluchtenden op te vangen en hen weer in hun oorspronkelijke verbanden
bijeen te brengen. Dat lukte bij geen van de infanterie-bataljons - van
het halve bataljon dat in de ochtend met misschien vijfbonderd man,
hoofdzakelijk Javanen, uit Tjikampek was aangekomen, waren er nog
maar dertig te vinden.

De meesten van degenen die gevlucht waren, hielden niet stand bij
de brug of in Sadang maar snelden naar Poerwakarta. 'Er beginnen', aldus
de herinneringen van de reserve-officier van gezondheid dr. N. Beets,
die met zijn medische eenheid van de Bandoengse hoogvlakte uit niet
veel verder was gekomen dan Sadang,

'rnannen langs te trekken die haastige en paniekachtige verhalen doen: Japanse
scherpschutters infiltreren en leggen eerst de officieren en onderofficieren neer,
dus verbergje strepen en patjes! Niet veellater komen enkele van onze officieren
op inspectie en inderdaad, ze zijn niet meer als officier te onderscheiden ... Vooral
de superieuren maken een sombere indruk ... De stroom vluchtelingen houdt
aan en wordt sterker ... Talloze onbekenden trekken voorbij, meest blanken. De
inheemse chauffeurs en ander personeel hebben al vroeg het veld geruimd en
zijn waarschijnlijk niet langs de weg maar door de sàwahs gevlucht, met verwis-
seling van het uniform voor een sarong. De in de nachtelijke uren met zoveel
goede moed begonnen campagne is omgeslagen in een bijna panische vlucht. Er
is geen officier te zien die de vluchtenden een halt weet toe te roepen" -

ook kolonel Toorop restte niet anders dan de terugtocht naar de Ban-
doengse hoogvlakte te aanvaarden. Een geordende krijgsmacht was er.in
de nacht van maandag op dinsdag vertrokken - op alles wat rijden kon
(een groot deel van de militaire vrachtauto's was verloren gegaan) kwa-
men er woensdag in de loop van de dag ordeloze groepjes militairen
terug die van de stad Bandoeng werden weggehouden maar voor het
overige zo goed mogelijk werden opgevangen.

Zo was ook de poging om het vliegveld Kalidjati van het westen uit
te heroveren mislukt. Bovendien hadden de Japanners Poerwakarta in
handen (zij waren er in de nacht van dinsdag op woensdag binnenge-
trokken), hetgeen betekende dat van de twee weg- en spoorwegverbin-

, N. Beets: De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder dejapanners (1981),
p. 189-90 .'
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