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dingen tussen Batavia en Bandoeng (de ene liep via Poerwakarta, de
andere via Buitenzorg) één was afgesneden.

*

Wat nu?
Het Algemeen Hoofdkwartier overwoog woensdag korte tijd een

desperaat plan, nl. om de öde 'divisie' die de Japanse opmars naar
Soerabaja trachtte te vertragen, uit Oost-Java naar de Bandoengse hoog-
vlakte over te brengen: per trein een afstand van ca. 700 kilometer. Het
plan werd verworpen: niet alleen was de kans groot dat die 'divisie'
onderweg slaags zou raken met de Japanners, maar bovendien zouden
de Japanse strijdkrachten die op Oost-Java opereerden, óók naar West-
Java verplaatst kunnen worden. Ter versterking van de verdediging van
de Bandoengse hoogvlakte was al één infanterie-bataljon onttrokken aan
de Groep-Zuid - nu besloot het Algemeen Hoofdkwartier, alles wat
generaal Schilling nog aan strijdkrachten bijeen had (dat sloot de Black-
force in), naar het gebied van Bandeeng te verplaatsen. Een pijnlijke
beslissing! Pijnlijk vooralomdat Batavia aan de Japanners moest worden
prijsgegeven, èn pijnlijk voor de commandant van de t ste divisie, gene-
raal Schilling, die zondagavond al o.m. drie infanterie-bataljons had
moeten afstaan voor de herovering van Kalidjati en aan wie nu, op
woensdag, moest worden meegedeeld dat hij het gehele complex Tand-
jong PriokfBataviafBuitenzorg dat hij met kracht wilde verdedigen,
diende te ontruimen.

*

De Japanse strijdmacht die in de nacht van zaterdag op zondag bij Merak
en in de Bantambaai was ontscheept, had, gelijk eerder vermeld, nauwe-
lijks weerstand ontmoet. Een deel van die Japanners rukte zondag op in
de richting van Batavia, een deel in die van Buitenzorg. In de richting
van Batavia vorderden de Japanners niet snel doordat generaal Schilling
de bruggen over enkele grote rivieren tijdig had laten vernielen, in die
van Buitenzorg maakten zij meer voortgang doordat een vernielings-
ploeg die even ten noorden van Rangkasbitoeng (zie kaart XVIII op de
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