DE JAPANNERS OP WEG NAAR BATAVIA EN BUITENZORG

pag.’s 1002—1003) een grote stuw vernielen moest, tijdens het aanbrengen
van de explosieven werd overvallen en, op één man na, uitgeschakeld
— over de stuw konden de Japanners verder oostwaarts oprukken. Het in
Rangkasbitoeng geplaatste Knil-detachement viel terug en generaal
Schilling moest er zondag al rekening mee houden dat de Japanners veel
sneller bij Buitenzorg zouden verschijnen dan bij Batavia. Hier zag hij
zijn kans! Hij besloot, de zuidelijke Japanse colonne bij Leuwiliang op
te vangen door een deel van de Blackforce, vervolgens die colonne op de
flank aan te vallen met de rest van de Blackforce en de 15 Britse tanks en
tenslotte de terugweg voor de colonne af te snijden met een omtrekkende
beweging, uit te voeren door het 2de infanterie-regiment.

Dit was het plan dat generaal Schilling moest laten vervallen, toen
hem zondagavond werd meegedeeld dat hij twee van de drie infanterie-
bataljons die tot het Iste en 2de regiment infanterie behoorden, mét de
enige afdeling artillerie van het 2de regiment moest afstaan ter herovering
van Kalidjati. Nadien restte de generaal niet anders dan Batavia en
Buitenzorg te verdedigen — hij wenste het, conform zijn instructie, ‘zo
offensief mogelijk’ te doen. Dat werd bemoeilijkt door twee omstandig-
heden. In de eerste plaats was het op zondag in Tandjong Priok, waar de
talrijke vernielingen uitgevoerd werden die wij eerder beschreven, tot
wilde roofpartijen door inheemsen gekomen die hem maandag dwon-
gen, een deel van zijn troepen in de haven en in Batavia in te zetten ter
beteugeling van de onrust (hij voerde die dag ook de eerste bespreking
met de civiele autoriteiten te Batavia waarin hij meedeelde dat het Knil
in de stad zelf in elk geval niet tot gevechtshandelingen zou overgaan en
waarin hij verzocht voorbereidingen te treffen met het oog op een
mogelijke ontruiming van de stad door het Knil); in de tweede plaats
werd een compagnie Ambonnezen die bij Tangerang (zie kaart XVIII op
de pag.’s 1002-1003) in stelling lag achter een rivier, in de nacht van
maandag op dinsdag aangegrepen door een panische angst dat de Japan-
ners (die in werkelijkheid nog tientallen kilometers verwijderd waren)
bezig waren de rivier over te steken: eilandjes van riet en moerasplanten
die de ca. honderd meter brede rivier afdreven, waren door die Ambon-
nezen in het maanlicht voor overstekende vlotten aangezien — zij waren
gaan vuren, andere Knil-troepen waren ook aan het vuren geslagen en
tenslotte was een deel van de Ambonnezen er vandoor gegaan, niet
weinig bijdragend tot grote verwarring in het achterland.

Dinsdag kwam het tot gevechten bij Leuwiliang. Met steun van de
Amerikaanse artilleristen en de Britse lichte tanks maar, tot ergernis van
Brigadier-General Blackburn, zonder steun van het Knil, weerde de Black-
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