TERUGTOCHT NAAR DE BANDOENGSE HOOGVLAKTE

generaal Schillings staf Batavia in de laatste autocolonne die in de
hoofdstad was opgesteld. De staf reed voorshands niet verder dan Bui-
tenzorg, waar de aldaar te formeren autocolonnes verdekt opgesteld
werden in de lanen van ’s Lands Plantentuin, gelegen naast het park
waarin het paleis van de gouverneur-generaal stond. Toen het donker
geworden was, verliet colonne na colonne de Plantentuin. ’s Nachts om
drie uur reed generaal Schilling zelf weg samen met een aantal stafoffi-
cieren. Nog voor de Poentjak-pas stuitte hij op de staart van de v66r hem
vertrokken colonne, ‘welke’, zo schreef hij in zijn verslag,

‘in strijd met de bevelen, in opgesloten formatie op het midden van de weg heeft
halt gehouden. Er blijkt luchtalarm te zijn. Met grote moeite een aantal auto’s
voorbijgereden, doch hiervan op de zeer bochtige Poentjak-weg verder afgezien
en in de colonne meegereden. De mars werd met horten en stoten vervolgd;
oorzaken: na luchtalarm enkele Vaubek-chauffeurs gedeserteerd, hun auto’s soms
midden op de weg latend; enkele warmgelopen motoren op de steile helling;
tenslotte: geringe overzichtelijkheid van de weg. De gehele streek, in het bij-
zonder de bungalowwijken in het rayon Poentjak-Tjipanas, is als uitge-
storven’! — ‘

uit de bungalows in dit rayon (er lag, zoals eerder vermeld, ook het
buitenverblijf van de gouverneur-generaal) waren kennelijk de bewo-
ners: vermogende Europeanen en Chinezen, naar Bandoeng gevlucht.
Vrijdag werd de terugtocht voortgezet, maar nu, bij daglicht, kon de
Japanse luchtmacht gemakkelijker aanvallen dan haar ’s nachts bij maan-
licht mogelijk was geweest: herhaaldelijk werden de autocolonnes op
het traject naar Bandoeng gebombardeerd en gemitrailleerd. Nog op een
ander punt werd de grote terugtocht gestoord: toen de stremming in de
spoorweg ten oosten van Soekaboemi was opgeheven, had een Japans
bombardement van het station Soekaboemi ten gevolge gehad dat het
volledige inheemse spoorwegpersoneel er vandoor was gegaan: seinen
en wissels werden niet langer bediend en de zeven treinstellen die uit
Batavia en Buitenzorg waren weggereden, kwamen niet verder. Van de

Tjikampek verplaatste infanteriebataljon dat dinsdag niet via Sadang aan de opmars
naar Kalidjati had deelgenomen. Die helft werd door de van Sadang uit oprukkende
Japanners in het nauw gebracht en één compagnie werd woensdag in de namiddag
in Krawang door de Japanners ingehaald en uitgeschakeld; slechts een klein aantal
militairen wist westwaarts te ontkomen.

' W. Schilling: ‘Verslag operatién’, p. 43.
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