
BATAVIA WORDT EEN 'OPEN STAD'

dant van de eerste Japanse eenheid die de stad zou naderen. In de loop
van de middag werd vervolgens een aantal vooraanstaande Nederlandse
burgers uitgenodigd, naar het stadhuis te komen - daar deed de resident
om zes uur een beroep op hen om het driemanschap dat nu de hoogste
bestuursverantwoordelijkheid droeg, alle mogelijke hulp te verlenen.
Velen van de aanwezigen hoorden voor het eerst dat Batavia opgegeven
was. Een schokkende mededeling! Toen de resident was uitgesproken,
weerklonken kreten als 'Leve de koningin!', 'Leve Nederland!'; ook werd
het Wilhelmus gezongen.

Hoe kon men de Japanners doen weten dat Batavia een 'open stad'
was?

Aan de Nirom in Bandoeng werd verzocht, donderdag te beginnen
met het periodiek omroepen van het bericht, zulks in het Nederlands en
in het Engels, dat Batavia niet zou worden verdedigd. Bovendien werd
donderdagochtend in het Engels en het Japans een aan 'de Japanse
commanderende generaal' gerichte brief opgesteld, waarin het genoemde
driemanschap hem meedeelde dat Batavia niet werd verdedigd, dat het
driemanschap bereid was hem te ontmoeten en dat het op prijs zou
worden gesteld als hij de veiligheid van de Europese vrouwen en kin-
deren wilde waarborgen. Het oorlogsrecht schreef voor dat die brief
moest worden overhandigd door een delegatie waarbij zich burgers
zouden bevinden - enkele van dergelijke delegaties zouden zich daartoe
dienen te begeven naar punten op de grote wegen buiten Batavia waar-
langs de Japanners konden naderen. De resident, mr. Abbenhuis, verzocht
ca. vijftig vooraanstaande Nederlandse burgers naar het residentiekantoor
te komen. Hij vroeg om vrijwilligers voor het samenstellen van de
delegaties. Hoe zouden de Japanners op het contact met deze reageren
en wat zou gebeuren als men in de gevechtszone terechtkwam? Het leek
een riskante missie. De resultaten van het beroep dat mr. Abbenhuis deed,
'waren', aldus later de secretaris van de residentie, dr. H. H. Morison,

'enigermate teleurstellend. Een deel herinnerde zich plotseling nog iets zeer
dringends op kantoor te doen te hebben en verdween. Enkele anderen moesten
'even' hun sigaretten uit de auto halen en reden weg. Derden zeiden openlijk,
een en ander eerst met hun echtgenote te moeten bespreken.'

Er kwamen niet voldoende vrijwilligers naar voren, 'weshalve nieuwe
uitnodigingen moesten worden uitgezonden.' Pas na de komst der nieu-
welingen kon men de delegaties samenstellen, waarbij evenwel door de
vrijwilligers de eis werd gesteld dat zich bij elke delegatie een bestuurs-
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