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ambtenaar zou bevinden ('0, dat verguisde BB, dat eigenlijk nergens goed
voor was en waar men zich toen toch weer aan vastklampte!'!)
. Kort voor twaalf uur verlieten de delegaties, alle in een auto waarop

witte vlaggen waren geplaatst, het residentiekantoor. 'Bij allen die wij
passeerden', aldus dr. Morison, hoofd van de delegatie die in de richting
van Tangerang wegreed,

'en die de opvallende witte vlaggen aanschouwden, was verbazing, schrik dan
welontsteltenis te lezen. Na de fantastische berichten die de voorafgaande dagen
hadden gecirculeerd inzake de ... [behaalde] 'successen', was dit voor allen het
bewijs van het einde'? -

talrijke Nederlanders en Indische Nederlanders gingen er toe over om,
conform de aanwijzing van de autoriteiten, voorraden sterke drank te
vernietigen en er waren er ook die uniformen van de luchtbeschermings-
dienst en van de Covim, foto's van leden van het Koninklijk Huis en
van Churchill en aanplakbiljetten van de Verenigde Prins Bernhard- en
Spiljire-fondsen verbrandden en geld en sieraden verstopten. Stadswach-
ten deden ten teken van overgave een witte handdoek om de hals.

Uit de richting van Tangerang kwamen omstreeks zes uur de eerste
Japanners opdagen: ca. twintig militairen met een luitenant aan het hoofd.
Mochtar Loebis stond niet ver van het stadhuis op hen te wachten
temidden van een, schreefhij later, 'geen erg grote menigte ... De meeste
mensen' (dat sloot de inheemsen in)

'waren zeer aarzelend om deze onbekende Japanse soldaten te ontmoeten. Tot
nu toe gingen de verhalen die de stad waren binnengesijpeld, voornamelijk over
hun bravour en woestheid in het gevecht, hun sluwheid in de jungle-oorlog en
hun wreedheid.

Niet ver van mij vandaan stond een Hollandse dame met haar dochtertje, een
meisje van ongeveer zevenjaar dat zich aan haar hand vastklampte. 'Daar komen
ze, mama!', schreeuwde het kleine meisje.

De Japanse troepen liepen door de straat in losse marsorde. Een grote Japanse
vlag werd meegevoerd aan het hoofd van de kolonne. Zij zagen er niet erg
indrukwekkend uit, eenvoudige uniformen, gerafeld en vuil. Ook hun wapens
waren niet bijzonder. Geweren die langer waren dan hun korte, gedrongen
lichamen. Het was ongelofelijk dat zo'n armetierig leger het trotse Hollandse
leger zo gemakkelijk had kunnen verslaan."

1 Dr. H. H.Morison: Verslag (10 febr. 1947), p.2 (ARA,Alg.Secretarie, Eerste zending,
XXII, 45, p. ril). 2 A.v., p. 3 (a.v., p. ]22). 'Mochtar Loebis in TIrade, 1975,
p. 536-]7.
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