
KOMST DER JAPANNERS IN BATAVIA

Op die eerste patrouille volgde, omstreeks half negen, een japanse
kolonel samen met dr. Morisons delegatie en spoedig nadien arriveerde
bij het residentiekantoor een eenheid van enkele honderden japanners.
Op het plein voor het kantoor vormde zich toen, aldus een Nederlander,

'een grote mensenmenigte, hoofdzakelijk Indonesiërs die ... in drommen aan-
stroomden. Japanse troepen kwamen hier met hun kleine fietsen doorheen, het
was te donker om precies te zien hoe ze er uitzagen, maar de stank die ze
verspreidden, was walgelijk ... Minstens de helft droeg een bril en ze lieten met
een brede grijns hun tanden zien. Als ze van hun fiets stapten, zagen ze eruit als
een caricatuur.' I

Het werd onrustig. Een deel van de inheemsen, zwaaiend met in der
haast gemaakte japanse vlaggetjes, 'eiste', aldus later de assistent-resident
mr. J. E. Ysebaert, 'schreeuwend en joelend de uitlevering van de aan-
wezige Europeanen' (d.w.z. van diegenen die zich in het residentiekan-
toor bevonden) 'om hen te vermoorden'." Haastig werd een politiede-
tachement van ca. zestig man onder bevel van de commissaris van politie
Th. J. van Loon naar het residentiekantoor gezonden - het detachement
mocht niet van de vuurwapens gebruik maken en werd door de menigte,
aldus later van Loon, 'volkomen uit elkaar geslagen en gestenigd ...
Ettelijke agenten' (inheemsen) 'trokken in grote haast hun uniform uit
en vluchtten." De japanners stelden toen enkele mitrailleurs op en
schoten daarmee over de hoofden van de menigte, waarna deze zich toen
met grote snelheid verspreidde.

Later in de avond gingen talrijke inheemsen op roof uit, vooral in de
Chinese wijk en in de woningen welke verlaten waren door vrouwen
en kinderen die in de door de Stadswacht beschermde wijken hun
toevlucht hadden genomen. Een compagnie van de Stadswacht patrouil-
leerde met overvalwagens en militaire vrachtauto's en trad naar vermogen
tegen de plunderaars op, van wie verscheidenen doodgeschoten werden.
Ook de Japanners grepen rigoreus in: inheemse plunderaars die zij
konden arresteren, werden doodgeschoten en met Japanse militairen die
op plunderingen werden betrapt, geschiedde hetzelfde.

's Avonds en de volgende ochtend werden de Japanse propaganda-
eenheden actief: zij deelden pamfletten uit waarin aan de inheemsen een
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