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'door het Japanse auditorium, bestaande uit persmensen, film- en gewone foto-
grafen en enige andere personen met kennelijke voldoening werd aangehoord.
Een tolk vertaalde de toespraak in het Nederlands, welke hierop neerkwam dat
Nederlands-Indië opgehouden had te bestaan; deze landen werden ingelijfd bij
Japan en zouden voortaan delen in de zegeningen van de gemeenschappelijke
welvaart in Oost-Azië.'

Er werd vervolgens aan de zes Nederlanders gevraagd of zij bereid
waren, in functie te blijven. De vraag moest man voor man beantwoord
worden, eerst door de burgemeester. De Aanwijzingen indachtig zei deze:
'Ja'. Hetzelfde deed resident Abbenhuis die evenwel toevoegde dat hij,
eveneens conform de Aanwijzingen, zijn functie zou neerleggen als hij
zijn taak niet langer naar eer en geweten zou kunnen uitoefenen. Hij
vroeg of hij er nog iets bij mocht zeggen. Daar gaf Imamoera verlof toe.
Abbenhuis uitte toen een scherp protest tegen de vorderingen zonder
afgifte van een vorderingsbewijs en tegen het optreden van de Kenpeitai
- vanwege dat laatste had hij, zei hij, zijn rangdistinctieven afgelegd, 'ten
teken dat hij onder zulke omstandigheden zijn functie niet ... wenste
voort te zetten.'

'Toen de tolk', aldus Voorneman,

'dat protest in het Japans vertaald had, kreeg de generaal een woede-uitbarsting.
Gedurende vele seconden was de zaalvervuld van sissendeen rauwe keelklanken,
waardoor hij uiting gaf aan zijn verontwaardiging over deze ongehoorde bruta-
liteit. Nadat de storm bedaard was, zei de tolk op kalme wijze: 'U moet de zaal
verlaten, de generaal vindt dat u teveel praat."

Twee soldaten met getrokken revolvers leidden resident Abbenhuis
de zaal uit en brachten hem naar een aangrenzende kleinere zaal.

Aan de twee assistent-residenten, aan Bogaardt en Hazevoet en aan de
twee regenten werd vervolgens gevraagd of pok zij bereid waren in
functie te blijven. Toen zij bevestigend geantwoord hadden, liet Irna-
moera burgemeester Voorneman vragen of hij zijn bereidverklaring
wilde bevestigen door een desbetreffende verklaring te ondertekenen.
Voorneman antwoordde dat hij daar geen bezwaar tegen had, overigens
onder het voorbehoud dat resident Abbenhuis al had gemaakt, maar dat
hij graag zou weten hoe die verklaring luidde. Hem werd een in het
Maleis en het Nederlands gesteld, gedrukt stuk voorgelegd dat kennelijk
ondertekend moest worden door alle inheemse en Nederlandse functi-
onarissen die door het Japanse militaire bestuur benoemd ofherbenoemd
zouden worden. Het stuk was aangeduid als 'Eed, afgelegd bij de benoe-
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