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De zes Nederlanders werden geboeid en langs generaal Imamoera
geleid. Een filmoperateur maakte er een opname van. 'De beide regenten
waren', aldus Voornemans verslag, 'staande achter de generaal, zij het
ook met gebogen hoofd en neergeslagen blik, getuige van deze duidelijke
manifestatie van de beëindiging van het Nederlandse gezag te Batavia.'

Onder militaire bewaking werden de zes Nederlanders te voet naar
het hoofdbureau van politie gevoerd waar men hen in cellen opsloot. Op
de weg daarheen 'reed', aldus Voorneman,

'de regent van Batavia, behagelijk en statig in een grote auto heerlijk achterover
geleund, het geboeide groepje Nederlandse ambtenaren voorbij zonder hun een
blik te verwaardigen. De inheemse voorbijgangers reageerden anders. Vol me-
delijden werd het groepje nagestaard, een Inlandse vrouw bedekte zelfs haar
gezicht met haar slendang."

Maandagochtend 9 maart werden de zes Nederlanders uit hun cellen
gehaald en naar het achtererf van het hoofdbureau gebracht. In aparte
groepen stonden daar de Nederlandse officieren van de Stadswacht, de
commissarissen van politie, een deel van de Nederlandse leden van de
Stadswacht en de Nederlandse lagere politie-functionarissen opgesteld
- de inheemsen en Chinezen die tot de Stadswacht of de politie behoor-
den, waren bezig hun uniformen uit te doen. Er werd na een uur een
colonne gevormd met de resident en de andere bestuursambtenaren aan
het hoofd. Zij zette zich in de brandende zon in beweging, bewaakt door
haveloos geklede Japanse infanteristen. Op het grote plein met de kathe-
draal van Batavia dat de colonne passeerde, 'stond', aldus Voorneman,
'Monseigneur Willekens' (de Apostolisch Vicaris van Batavia),

'die front maakte naar de stoet en eerbiedig zijn hoed afnam ... Deze dappere
geste maakte op de weggevoerden een diepe indruk. Zijn voorbeeld vond
navolging bij verschillende Chinese en inheemse (waarschijnlijk Ambonnese en
Menadonese) voorbijgangers. Bij de inheemse bevolking viel geen spoor van
vijandigheid te bespeuren.'

De gehele colonne werd in de oude gevangenis Glodok opgesloten,
die in de z.g. benedenstad van Batavia lag. Daags daarna, dinsdag, werden
de bestuursambtenaren overgebracht naar de modernere gevangenis van

I De slendang is een over de schouder gedragen, lange doek waarin vaak zuigelingen
en boodschappen gedragen worden. De vrouw gaf met het gebaar te kennen: 'Ik wil
dit niet zien.'
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