
DE JAPANSE STOOT NAAR BANDOENG

De pantserauto's kwamen het eerst bij kapitein Kooistra aan. Twee
werden op de weg naar Soebang door de Japanners uitgeschakeld, de
resterende vijf stieten op een opgeblazen brug en keerden toen naar
Lembang terug. Dat doende (zij werden opnieuw ingezet en toen bleef
van hen slechts één over), passeerden zij de onder bevel van kolonel de
Veer uit Lembang oprukkende troepen die als gevolg van Japanse lucht-
aanvallen hun vrachtauto's verlaten hadden en te voet, zich door het
terrein worstelend, slechts heel langzaam vorderden.

Die donderdagmiddag kwam om vier uur een zware mist opzetten
- de Japanse infanteristen maakten er gebruik van om de door kapitein
Kooistra verdedigde stelling binnen te dringen. Kooistra's compagnie
trok zich een eindweegs terug. Zij kreeg 's avonds opdracht, nog verder
terug te gaan: naar de Lembangse zijde van de Tjiater-pas. De stelling
aan de Soebangse zijde was opgegeven.

Aan de Lembangse zijde bevond zich geen goede stelling en van het
uit Groep-Zuid afkomstige bataljon was donderdagavond een uit Soen-
danezen bestaande compagnie vrijwel geheel gedeserteerd. De rest van
het bataljon, een compagnie Europeanen, en een deel van de militairen
die onder kolonel de Veer Lembang verlaten hadden, kreeg vrijdagoch-
tend om half zes een zware aanval van de voorhoede van de Sjoji-brigade
te verduren - nu trok de compagnie Europeanen eigener beweging terug,
en zulks niet naar Lembang maar naar Bandoeng. De overblijvende
troepen weerden zich geducht maar leden zo grote verliezen dat ook zij
terugvielen (daarbij maakten de Japanners twee-en-zeventig krijgsge-
vangenen). Het gevolg was dat, dichter bij Lembang, kolonel de Veer
met de weinige eenheden die hij bij zich had: in hoofdzaak de dienst-
plichtigen die voor reserve-officier in opleiding waren, en een groep
Ambonnezen, om vijf uur 's middags de Japanners zag verschijnen. De
kolonel gelastte onmiddellijk een tegenaanval. Vooral de' Ambonnezen
voerden die met groot élan uit. Felle gevechten werden geleverd (zowel
kolonel de Veer als majoor Teerink .sneuveld·en), en met succes: de
voorhoede van de Sjoji-brigade trok zich terug. Dit betekende dat
vrijdagavond belangrijke punten aan de Lembangse zijde van de Tjiater-
pas nog in handen van het Knil waren - in handen van weinigen
overigens.

Waar waren nog versterkingen te vinden? Er bevonden zich op de
hoogvlakte van Bandoeng nog enkele Landstormeenheden en voorts
artilleristen, verbindingstroepen èn de sinds enkele maanden gevormde
inheemse militie. Al die militairen waren onvoldoende geoefend en
velen waren onvoldoende bewapend - hen in te zetten zou, aldus later
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